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Maart 2023 

 

Ik blader de kersverse dorpskrant eens door en 

er valt mij iets op wat typerend is voor ons dorp. 

Boven bijna elk hoofdstuk past wel het woord 

“zorgen”. Kijk maar eens mee: Zorgen voor het 

dorp in de nieuwtjes van de dorpsraad. Zestien 

kleine, net geboren inwoners om voor te 

zorgen. Zorg voor vluchtelingen op Lesbos. 

Gastouderzorg voor oppaskinderen. Zorgen dat 

de jeugd van Hèmert een fantastische dropping 

had, en dus herinneringen voor het leven 

maakte. Zorgen voor een avond vol lekker 

gebak en competitie. De seniorenclub zorgt 

voor verzorgde, gezellige middagen en de 

fietsclub zorgt voor beweging. De juffen zorgen 

voor het onderwijs op school en de jonge 

moeder zorgt ervoor dat haar huisgezin op 

rolletjes loopt en dat wij een kijkje mogen 

nemen. De bruid en de bruidegom zorgen nu 

voor elkaar. Er werd voor meubels, spullen en 

voedsel gezorgd, helemaal in Roemenië. De 

muziekjuf zorgt voor fluitles, Corry zorgt voor 

haar moeder en de paarden. De bazin zorgt 

ervoor dat haar hond verstand van 

dameskleding krijgt. Henk Poelakker zorgde 

jarenlang voor prachtige artikelen: Bedankt 

Henk!! Het team Van Loon zorgde voor heerlijk 

eten t.b.v. Alpe d’Huzes. Dirk speurde de gevels 

van huizen weer af en zorgde voor een stukje 

over de namen op de huizen. De dominee 

zorgde voor een stuk met een boodschap met 

een goed bericht uit Oekraïne. Onze dichters 

zorgden voor het stukje Hèmertse cultuur in de 

vorm van poëzie. Onze dialectkenner zorgt er 

altijd weer voor dat jullie de moedertaal van 

Hèmert kunnen blijven oefenen. De 

huwelijksjubilarissen zorgden voor mooie foto’s 

en vertelden een leuk verhaal. De 

schippersvrouw zorgde dat het roer recht bleef. 

De knapenvereniging zorgde er lang geleden 

voor dat de herinneringen bewaard bleven en 

nu te lezen zijn in deze krant. De oude pont 

zorgde voor de verbinding tussen Wijk en 

Hèmert. Kunnen we niet zorgen dat die 

verbinding weer terugkomt? De verhalen van de 

veiling zorgen ervoor dat het verleden in het 

heden niet vergeten wordt. De huisartsen-

praktijk zorgt voor zijn patiënten en de laatste 

bladzijde, die zorgt met zijn droevig nieuws dat 

onze dorpsgenoten niet vergeten worden. En 

laatst en eerst van al: God zorgt voor ons allen! 

Gerda Kooijman – Groeneveld 

Colofon  
Colofon 

Dorpskrant Nederhemert is een uitgave van de Dorpsraad 

Nederhemert.  

 

De redactie bestaat uit: 

Jenny van den Broek Dirk Brugmans 

Willemien Hobo  Gerda Kooijman 

Carola Kuijntjes  Wim van der Toorn 

René van de Werken 

 

Info en tips: 

Voor het aanleveren van tips, artikelen:  

dorpskrant@dorpsraadnederhemert.nl 

Voor advertenties: willemien.hobo@gmail.com 

 

Verspreiding en abonnementen: 

Dorpskrant Nederhemert wordt gratis verspreid onder alle 

inwoners van Nederhemert. Mensen buiten Nederhemert kunnen 

een abonnement nemen. Een ophaalabonnement kost € 25,- en 

een abonnement per post kost € 35,- per jaar.  

Bezorging, klachten, nieuwe abonnees:  

Dirk Brugmans 06-22838436 

 

Advertenties: 

De Dorpskrant Nederhemert wordt bekostigd door advertenties. 

De prijzen zijn als volgt:  

Advertentie omslag: 

Hele pagina - € 500,- per jaar 

Halve pagina - € 250,- per jaar 

Kwart pagina - € 125,00 per jaar  

Advertentie binnenzijde: 

Hele pagina - € 120,- voor 1 uitgave 

  - € 440,- voor 1 jaar  

Halve pagina - € 65,- voor 1 uitgave 

  - € 220,- voor 1 jaar  

Kwart pagina - € 30,- voor 1 uitgave 

  - € 110,- voor 1 jaar  

Achtste pagina - € 20,- voor 1 uitgave 

  - € 60,- voor 1 jaar  

Digitaal 

Website: www.dorpsraadnederhemert.nl.  

Facebook: Dorpskrant Nederhemert 

Twitter: @DorpsrNhemert 

 

Verantwoordelijkheid 

De redactie van de dorpskrant draagt geen verantwoordelijkheid 

voor de inhoud van de bij hen aangeleverde artikelen. 

  

Contact met de gemeente: 

Hebt u klachten over allerlei zaken binnen Nederhemert die ook 

de gemeente aan gaan, denk aan kapotte verlichting, verstopte 

riolering, overlast e.d., bel dan altijd met telefoonnummer 0418-

681681. Ook kunt u klachten melden via de Buitenbeter app.  

 

De contactpersonen binnen de gemeente zijn: 

Diny van Aanholt, gebiedsregisseur van de gemeente Zaltbommel. 

Zij is bereikbaar op het nummer 0418-681645 of     06-29024749. 

Binnen de politie is er ook een contactpersoon voor de dorpen. 

Voor ons is dat Raymond Angenent, te bereiken via 

telefoonnummer 0900-8844 
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We wonen met z’n allen in een heel mooi dorp, 

waar we samenleven met respect voor elkaar. 

Het is zo dat we proberen de belangen van alle 

inwoners te vertegenwoordigen naar de 

gemeente en tevens de leefbaarheid 

verbeteren door problemen te signaleren en 

mee te denken in oplossingen. 

Het is leuk om met en voor de mensen in ons 

dorp bezig te zijn. 

We hopen dat u dit waardeert. Mochten er 

problemen zijn waar we een rol in kunnen 

spelen, dan zullen we dat naar beste kunnen 

doen. Anders verwijzen we u naar de 

desbetreffende persoon bij de gemeente, die u 

kan helpen. 

 

Aftredend en herkiesbaar 

Dit jaar is Willemien Hobo aftredend en 

herkiesbaar. 

De gemeente is bezig om de regels voor het 

lidmaatschap van een dorpsraad vast te leggen. 

Het aantal dorpsraadleden zal daar ook in 

vastgelegd worden. 

Kiki Kossmann is teruggetreden, omdat zij als 

beëdigd burgerraadslid voor de VVD werkzaam 

is. Normaal zou er een vacature zijn, maar we 

weten het exacte aantal leden dat in de 

dorpsraad mag zitten nog niet. 

U kunt zich opgeven als kandidaat tot en met 

eind mei. Het hangt van het besluit van de 

gemeente af hoe we het in kunnen en mogen 

vullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel Hèmert bakt 

We hebben met elkaar het jaar 2022 afgesloten 

met de wedstrijd Heel Hèmert Bakt. 

Dit jaar hebben we 2 groepen gemaakt om de 

jeugd ook een kans te geven. We waren erg 

verrast door de mooie en heerlijke inzendingen. 

We moeten ook zeggen dat het erg leuk was om 

de creaties van de jeugdige deelnemers te zien. 

Ze waren erg goed. 

We vinden het achteraf jammer dat we niet voor 

alle jonge deelnemers een prijs hadden. We 

gaan zeker kijken om hier in de toekomst wat 

aan te doen zodat we elke jonge deelnemer 

kunnen belonen voor hun inzet. 

Het was een erg geslaagd evenement, dat 

samen met de Oranje-vereniging is 

georganiseerd en werd afgesloten met een 

lampionnenoptocht door het dorp. 

 

Dodenherdenking 

De dorpsraad zal op 4 mei 2023 om 19.00 uur 

weer in samenwerking met de gemeente onze 

Dodenherdenking organiseren op het kerkhof 

aan de Molenstraat. Wij nodigen u uit hierbij 

aanwezig te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpscoördinator 

Nicole Heerius was onze dorpscoördinator. Zij 

is helaas vertrokken. We wensen haar veel 

succes bij haar nieuwe werkgever. De nieuwe 

dorpscoördinator zal zich nog op een later 

moment aan u voorstellen. 

 

Multifunctionele accommodatie 

Er is een onderzoek gedaan naar de behoefte 

van een Multifunctionele accommodatie. De 
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gemeente doet nu verder onderzoek via de 

provincie. 

Een besluit zal te zijner tijd naar buiten gebracht 

worden. 

 

Zomermarkt 

We gaan op zaterdag 10 juni 2023 een 

zomermarkt organiseren. De locatie zal dit keer 

in Nederhemert-Noord zijn. De exacte locatie 

weten we nog niet. 

Bedrijven uit ons dorp zullen eerdaags 

benaderd gaan worden met de vraag of ze een 

stand willen. 

 

Urnenmuurtje op het kerkhof 

We hebben de vraag gekregen of er een 

urnenmuurtje op het kerkhof gerealiseerd zou 

kunnen worden. De vraag van de gemeente is 

of hier behoefte aan is. Mocht er maar een 

enkeling gebruik van willen maken, dan kan ook 

een graf gekocht worden waar de urn geplaatst 

kan worden of men kan de urn plaatsen in 

Zaltbommel op het kerkhof. 

Wij zouden graag van de inwoners uit ons dorp 

horen of er behoefte aan is, want dan kunnen 

we dat doorgeven aan de gemeente en 

proberen om toch iets te realiseren op het 

kerkhof. 

 

Voetbalveldje 

Hierbij plaatsen we nogmaals de oproep voor 

een voetbalveldje in het dorp. Heeft iemand een 

stukje land ter beschikking voor onze jeugd 

waar ze een balletje mogen trappen? 

 

Foto’s 

Heeft u nog mooie foto’s van huizen, bedrijven 

of plaatsen in ons dorp die gewijzigd zijn of in 

de toekomst gaan veranderen? Wilt U die dan 

aan onze dorpsraadsleden Anne-Carlijn en 

Madeleine van Dam beschikbaar stellen voor 

het fotoboekje dat we uit willen gaan brengen? 

 

 

 

 

 

 

Willemien Hobo 
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 ONZE KLEINSTE HÈMERTSEN 
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Terwijl ik voor twee weken terug ben in 

Nederland, probeer ik de ellende die ik 

gehoord en gezien heb te verwerken.  

De afgelopen vier maanden heb ik gewerkt in 

het vluchtelingenkamp op Lesbos. Een plek wat 

tegenwoordig oud nieuws is en waar je niet 

zoveel meer over hoort. De ellende is er niet 

minder om geworden, de reis naar Europa 

wordt alleen maar moeilijker gemaakt. 

Afgelopen week op vrijdag een begrafenis van 

een vier jaar oud kindje dat overleden is op zee. 

De dag erna een begrafenis van een jonge meid 

van 18 jaar die op het land is overleden. De 

maandag erna een appje: een restant van een 

rubberbootje gevonden dat op de rotsen 

geslagen is. Drie mensen zijn er overleden.  

 

 

Negen waren er naar het ziekenhuis gebracht, 

drie hebben de weg naar het kamp gevonden 

en de anderen zaten nog verstopt in de bossen 

voor de politie. Inmiddels zijn ze gelukkig 

allemaal terecht en naar het kamp gebracht. 

Pushbacks (teruggeduwd worden) zijn aan de 

orde van de dag. De oversteek wordt gemaakt 

van Turkije naar Lesbos. De kortste afstand is 

zeven km over zee, maar vaak wordt de 

oversteek ook op andere plekken gewaagd, 

soms 23 km over zee. In een rubberbootje of 

opblaasbootje. Grote schepen van de Griekse 

kustwacht liggen ‘s nachts op de uitkijk naar 

bootjes. Zodra ze een bootje zien, halen ze óf 

de motor eruit óf de mensen worden op een vlot 

gezet. De marineboot vaart snel heen en weer 

zodat de golven ervoor zorgen dat ze 

terugdrijven naar Turkije. De oversteek op zee 

wordt vaak meerdere keren geprobeerd. Vijf 

keer geprobeerd? Niemand in het kamp die 

ervan op kijkt.  

Als ze dan eindelijk op het land aankomen, 

begint daar het lopen naar het kamp en het 

verstoppen voor de politie. Wanneer de politie 

je op het land ziet, heb je alsnog een grote kans 

om teruggestuurd te worden. Geblinddoekt 

worden ze in busjes gezet, wachtend totdat het 

donker 

wordt. Dan 

worden ze 

weer op zee 

gezet 

richting 

Turkije. 

 

‘Eerste hulp’ 

Als ze dan 

eindelijk het 

kamp 

bereiken, 

zijn wij de 

eerste 

organisatie die hen hulp biedt. De naam van de 

organisatie waarvoor ik werk is Eurorelief. We 

registreren ze, geven ze een dak boven hun 

hoofd, een slaapzak, een hygiëne-kit, een paar 

schoenen en een schoon kledingset. Maar 

boven alles geven wij hen vertrouwen en de 

woorden dat ze veilig zijn in het kamp en niet 

meer naar Turkije teruggestuurd worden. Dit is 

zo waardevol! 

 WERKEN IN EEN VLUCHTELINGENKAMP 
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Na een aantal dagen krijgen de vluchtelingen 

permanent een plek in het kamp gewezen. 

Vaak met meerdere families of mannen of 

vrouwen van hun eigen nationaliteit in een unit. 

Maximaal 8 mensen worden er in een unit 

geplaatst. Als ze dan echt in het kamp zijn 

begint het proces van wachten op hun ID-kaart. 

Ze krijgen een interview waarin ze moeten 

bewijzen dat ze onveilig waren in hun eigen land 

en daarom gevlucht zijn. Na het interview is het 

wachten op de uitslag. Dit duurt lang en levert 

stress op. Wat als ze geen positieve uitslag 

krijgen? Dan betekent dat, dat ze nog een keer 

een interview moeten ondergaan, langer in het 

kamp wonen, nog langer in de onzekerheid.  

Daarna zijn er nog een heleboel stappen die ze 

moeten ondergaan, te veel om op te noemen. 

Het proces van nieuwkomer in het kamp naar 

het ontvangen van je ID-kaart duurt zo’n 4 

maanden, in het kortste geval. Mensen die niet 

in één keer hun positieve uitslag op hun 

interview ontvangen hebben, zitten hier soms al 

jaren vast.  

 

‘Werkzaamheden Eurorelief’ 

Wij zorgen ervoor dat de nieuwkomers in het 

kamp allemaal een plekje hebben om te slapen. 

We bouwen de units, we bouwen stapelbedden 

en zorgen dat ze hier een matras hebben. 

Matrassen zijn vaak beschimmeld, met 

kakkerlakken die eroverheen lopen. Hygiënisch 

is het niet, maar de mensen zijn al blij dat ze in 

ieder geval iets hebben om op te slapen.  

In het kamp werken we met tickets. Als iemand 

een uitnodiging heeft voor een interview, voor 

de uitslag van een interview, of als ze langs 

mogen komen bij één van de gratis-

kledingwinkels, een af-

spraak bij de psycho-

loog of dokter, noem 

maar op, voor al dit 

soort afspraken krijgen 

ze een ticket. Deze 

delen wij weer uit. 

We hebben een gratis-kledingwinkeltje met 

gedoneerde kleding, waar alle nieuwkomers 

één keer langs mogen komen op afspraak om 

een set nieuwe kleding uit te kiezen. Het is dan 

niet veel, maar alles wat we hen kunnen geven 

is al helpend. Ook hebben we een hygiëne 

winkeltje, waar de vluchtelingen één keer in de 

drie weken langs kunnen komen om shampoo, 

zeep etc. te krijgen.  

 

‘Mijn werk’ 

De kledingwinkel is 1 of 2 dagen in de week 

geopend en hier ben ik dan te vinden, dit is één 

van mijn vaste taken. Ook doe ik regelmatig een 

distributie in het kamp. Afgelopen december 

hadden we bijvoorbeeld twee grote distributies. 

We hebben heaters en dekens in het hele kamp 

uitgedeeld tegen de kou. Ook doe ik regelmatig 

een kleinere distributie, zoals Engelse 

leerboekjes voor de kinderen van twee en drie 

jaar. Dit soort dingen krijgen we af en toe 

gedoneerd van bedrijven en ik deel dit dan weer 

uit in het kamp. 

Maandag 20 februari ben ik weer naar Lesbos 

gevlogen en ga ik me in ieder geval tot juli weer 

inzetten in het kamp, misschien nog wat langer. 

De vluchtelingen hier hebben hulp nodig en 

mogen niet vergeten worden, ondanks dat het 

al zo lang aan de gang is en we er misschien 

genoeg van hebben. 

Ik zou u nog een hele hoop meer kunnen 

vertellen, maar ik moet mij beperken tot twee 

A4'tjes. Voor wie geïnteresseerd is naar meer 

verhalen vanuit Lesbos en het 

vluchtelingenkamp, neem gerust een kijkje op 

de website waarop ik maandelijks nieuwe blogs 

en foto’s plaats. U komt hier via de volgende 

link: gabouman7.wixsite.com/op-naar-lesbos 

Ik doe hier vrijwilligerswerk, wat betekent dat ik 

voor dit werk niets verdien en alles zelf moet 

bekostigen. Als u mij zou willen steunen, zou ik 

hier enorm mee geholpen zijn. Dit kan via mijn 

website of direct naar onderstaand 

bankrekeningnummer. 

NL09 RABO 0326 0977 91   -   Ten name van: 

GA. Bouman

http://gabouman7.wixsite.com/op-naar-lesbos
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Gastouders in Nederhemert 

Wat is het fijn als je als werkende ouders je kind met een goed gevoel en in goede handen bij een 

gastouder onder te kunnen brengen. In Hèmert hebben we 3 gastouders die zich graag met de opvang 

van kinderen bezighouden. Zij stellen zich voor: 

 

Mij, 

Anna Jet van de Werken, is 

gevraagd om een stukje te schrijven over mijn 

werk als gastouder. Eerst zal ik me even 

voorstellen. Ik ben Anna Jet van de Werken, 25 

jaar oud en woon al m’n hele leven in 

Nederhemert.  

 

Na m’n opleiding tot pedagogisch medewerker 

wilde ik niet bij een kinderdagverblijf gaan 

werken. Met als hoofdreden dat ik het belangrijk 

vind dat een kind in zijn eigen vertrouwde 

omgeving opgevangen wordt.  

Het duurde wel even voordat ik m’n week goed 

gevuld had, maar nu werk ik 5 dagen en doe dat 

met veel plezier. 

 

Hoe mijn dag er zoal uitziet: 

Tussen 7 en 8 uur ben ik vaak aanwezig bij het 

gezin waar ik op die dag werk. 

Eerst ontbijten, kinderen wassen en aankleden 

en zorgen dat ze op tijd op school zijn. 

Weer thuis ga ik verder met opruimen van de 

ontbijtspullen en wat huishoudelijke taken. De 

kinderen spelen tot de koffie zelfstandig.  

Na het koffiedrinken gaan we vaak naar buiten, 

spelen we binnen een spelletje of doen we iets 

anders leuks wat de kinderen op dat moment 

willen en wat kan.  

Om half 12 weer richting school om broer(s) of 

zus(sen) van school te halen. Eten en weer om 

kwart voor 1 richting school. 

De jongste kinderen gaan naar bed en 

ondertussen is er dan tijd om nog wat op te 

ruimen of om met het kind die naar niet naar bed 

gaat even quality-time te hebben. Om kwart 

voor 3 kindjes uit bed en weer naar school. Dan 

lekker wat drinken en fruit. Als het fruit op is een 

snoepje of koekje.  

Nog even wat spelen, boekje lezen, of naar 

buiten als het weer het toelaat.  

Rond 6 uur komt 1 van de ouders vaak weer 

thuis. 

 

 

 

 

Het mooiste aan mijn werk vind ik het contact 

met de kinderen, ze zijn nog zo puur en doen 

zich niet beter voor dan ze zijn.  

Het leukste vind ik het enthousiasme dat 

kinderen hebben als ze erachter komen dat ze 

iets zelf kunnen waarvan ze dachten dat ze het 

niet konden, de oogjes stralen dan gewoon.  

Ik geniet ervan om voor de kinderen te zorgen, 

en te zien hoe ze zich ontwikkelen. 

Elk kind is uniek op zijn eigen manier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         GASTOUDERS 
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Gastouderopvang het Speeldorp  

  

  

Wat leuk dat ik mij mag voorstellen aan jullie. Ik 

ben Michella van Aalst-Rots. Samen met mijn 

lieve man Anton en onze kinderen Sarah (5) en 

Laura (3) zijn wij in 2020 in het gezellige Hèmert 

komen wonen. Daar is onze 3e dochter Emily (2) 

geboren. Anton werkt met veel plezier als 

chauffeur bij Oomen Transport.  

 

Ik vind het werken met kinderen heerlijk om te 

doen. Zo ben ik op mijn 18e in de kinderopvang 

gaan werken. Naast het KDV heb ik een 

opleiding voor docent babymassage 

afgerond en heb ik een eigen bedrijf 

in babymassage gehad. Het was altijd 

erg leuk om een groep moeders met 

baby’s cursus te mogen geven in 

babymassage. Mocht je een 

onrustige, overprikkelde baby hebben 

of een baby met veel buikkrampjes, 

dan raad ik dat zeker aan! 

 

Sinds wij in Nederhemert wonen, werd ik 

steeds vaker gevraagd als oppas. Op 

verzoek van vele ouders ben ik daarom in 

oktober 2021 gestart als gastouder. Jullie 

hebben mij vast al eens zien lopen met die 

O-TE-GROTE gekleurde kinderwagen, 

waar wel 4 kinderen in passen!  

 

In een kleinschalige en huiselijke sfeer vang ik 

kinderen op en heb ik tijd om met hen bezig te 

zijn. We knutselen en verven regelmatig, lezen 

boekjes, spelen spelletjes, bakken koekjes en 

zijn vooral veel buiten. We houden ervan om 

naar een speeltuintje toe te wandelen of met de 

bakfiets weg te gaan. Ook het halfuurtje 

voorlezen in de bibliotheek vinden wij een leuk 

uitje! 

 

Ik vind het belangrijk dat elk kind zich gehoord 

voelt en aandacht krijgt. Wij zijn net als vele 

Hèmertsen christelijk en dat betekent dat er 

vanuit deze normen en waarden geleefd wordt 

en de kinderen dit door de dag heen ook 

meekrijgen. We lezen uit de Bijbel, bidden en 

danken voor het eten en met regelmaat staan 

hier christelijke kinderliedjes aan. 

 

Als gastouder mag ik in totaal 5 kinderen 

opvangen van 0-4 jaar of 6 kinderen van 0-13 

jaar. Dit is inclusief eigen kinderen.  

 

Ik ben geopend op: 

Maandag 07:30-17:30 

Dinsdag 07:30-17:30 

Woensdag 07:30-14:00  

Donderdag 07:30-17:30 

Vrijdag van 07:30-17:30 

 

Er komen weer wat plekken vrij. Mocht je oppas 

zoeken voor je kinderen dan kun je mij bereiken 

op 06-21694122. Wie weet zie ik jullie bij 

Gastouderopvang het Speeldorp! 
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Gastouder Oma Jet. Gezellig aan tafel met een 

paar kleintjes, wandelen, buiten spelen. Dat is 

wat ik leuk vind aan het werken met jonge 

kinderen. 

 

Zo’n 25 jaar geleden begon ik met het zorgen 

voor de baby van een collega tijdens haar 

werkdagen. Dit was de start van een jarenlange 

zorg voor kinderen van een ander. Ik werkte in 

het basisonderwijs al jaren met kinderen. Daar 

lag mijn hart bij de zorg voor kinderen die net 

wat meer nodig hebben als de gemiddelde 

leerling. 

Sinds dat ik startte als oppas hebben heel wat 

kinderen aan onze tafel meegegeten en in onze 

bedjes geslapen. Sinds 7 jaar ben ik 

aangesloten bij een gastouderbureau. Zij 

regelen de papierwinkel die in Nederland nu 

eenmaal bij bijna alles om de hoek komt kijken. 

 

Ik krijg op mijn werkdagen tussen half 8 en half 

9 gewassen en aangeklede kinderen in huis. 

Sommige ontbijten hier en andere komen met 

een volle maag. Wanneer aankleden thuis niet 

gelukt is, zorg ik dat ze fris en aangekleed aan 

de dag beginnen.  

Samen met de kinderen volg ik een gewoon 

dagprogramma. Spelen, koffiedrinken, lekker 

naar buiten, middagdutje, een boodschapje. 

Ook samen de vaatwasser uitruimen, koffie 

zetten of stofzuigen als het nodig is. Gezellig 

samen kletsen, net zoals mamma thuis met de 

kinderen doet. In en rond ons huis is dus nog  

 

 

 

 

steeds veel kinderspeelgoed en 

buitenspeelgoed te vinden. 

 

Tussen de middag komen de voorschool- of 

groep 0 kinderen uit school naar mij.  

Na de lunch gaan de kinderen die het nodig 

hebben een dutje doen om op te laden voor de 

rest van de dag. Om kwart over drie komen de 

basisschoolkinderen en spelen we nog een 

poosje met elkaar, binnen of buiten. Tot de tijd 

dat de ouders hun kroost weer ophalen. Ja, 

want ik doe alles zoveel mogelijk in goed 

overleg met de ouders. Het zijn hun kinderen en 

ik mag een dagje voor hen zorgen.  

 

Ik geniet enorm van het gastouderschap. ‘t Is 

soms best druk en soms kan ik ze, net zoals alle 

ouders, wel eens even achter het behang 

plakken. Maar je krijgt er zoveel liefde van de 

kinderen voor terug. Heerlijk. 

 

O ja, ik pas op 

woensdag en 

donderdag op. 

Maandag en 

dinsdag werk ik 

op de 

Voorschool in 

Hedel. Zo ben 

ik vier dagen 

van de week 

bezig met het 

zorgen voor 

en 

begeleiden 

van 

kinderen 

aan de start 

van hun 

leven. 

 

Mariët 

van der 

Toorn 

(oma 

Jet) 
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‘Ha-na, Dool, Set, Net, Da-sut…’ In de 

huiskamer aan de Molenpad zijn dit bekende 

telwoorden. Tristan en Babeth van Bruchem 

en Wigo en Liam Remmerde leren het om de 

taal te spreken van hun sport Hapkido. 

Hapkido is een zelfverdedigingsport waarbij 

techniek en lenigheid centraal staat. De van 

oorsprong Koreaanse sport wordt gegeven 

door vereniging Si-Jak in Zaltbommel. 

Onlangs was het EK in Tiel, waar de talenten 

met vier medailles naar huis keerden. Tijd 

om hier meer van te horen! 

 

Slim doen 

‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’ klinkt het 

bekende gezegde. Bij Hapkido wordt dit ook 

gestimuleerd. ‘Het doel is om in korte tijd de 

tegenstander uit te schakelen zonder dat je moe 

wordt. Je gebruikt de kracht van de 

tegenstander, die je met bepaalde technieken 

snel de baas bent. Valt iemand je bijvoorbeeld 

aan, dan weten we met een handomdraai 

diegene op de vloer te krijgen. Tijdens de lessen 

oefenen we dat met elkaar. Een is de aanvaller 

en de ander de verdediger. Het is dan een 

kwestie van snel denken; hoe kan ik nu de 

ander het beste weerstaan?’ 

 

Goed vallen 

‘De belangrijkste techniek die we leren is niet de 

aanval, zoals je misschien verwacht. Maar juist 

het goed kunnen vallen! Hoe moet je jezelf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opvangen tijdens een val? En hoe kun je zo snel 

mogelijk weer opstaan? Dit is trouwens sowieso 

superhandig om te weten. Toen Tristan vorig 

jaar van een kar afviel, wist hij zich pijnloos op 

te vangen!’ Tristan en Wigo doen direct voor wat 

de bedoeling is. Opvallend is dat je geen bons 

hoort, de jongens rollen in een vlotte beweging 

door en staan zo weer overeind. ‘Eerst leren we 

de oefeningen langzaam. Stap voor stap wordt 

geleerd hoe het moet. In het begin zijn het losse 

stukjes en is het nog houterig. Uiteindelijk is het 

een vloeiend geheel.’ 

 

Nieuwe kleuren 

Net als bij andere verdedigingssporten toont de 

band de klasse. Woensdag 8 februari waren de 

examens en iedereen heeft weer een nieuwe 

kleur: Tristan draagt nu de blauwe band met 

rode slip, Wigo de blauwe band, Babeth de gele 

band met groene slip en Liam de gele band. 

‘Zo’n examen is een keer in het halfjaar. Het is 

dan echt even aanpoten om alle geleerde 

technieken te tonen. Vier examinatoren 

beoordelen of we door mogen naar een nieuwe 

band of slip.’ De oudste jongens trainen sinds 

de nieuwe band in een nieuwe groep, bij de 

volwassenen. Aan uitdaging dus geen gebrek! 

 

Open EK 

‘In november hebben we meegedaan met de 

open Europese Kampioenschappen, die dit jaar 

werden gehouden in Tiel. Samen met 

deelnemers uit o.a. Zwitserland, Duitsland, 

Oostenrijk, Finland, België en Kroatië lieten we 

ons van de beste kant zien. We deden mee met 

twee oefeningen: de longjump en breaking 

contest. Bij de longjump haalde Tristan goud, 

          HAPKIDO-talenten 
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Wigo en Babeth brons. Wigo haalde bij de 

breaking contest ook nog een zilveren plak. Het 

is superleuk om deel te nemen! Je ziet dan ook 

de vergevorderde deelnemers. Je kunt op een 

bepaald moment ook kiezen om met attributen 

te vechten, zoals met een stok of zwaard. Dat 

zagen we daar ook. Zeker toen een dame met 

een Samurai zwaard de technieken toonde, 

vroeg dat ook van de zaal concentratie.’ 

 

Respect 

‘Bij Hapkido draait het om meer dan lenigheid 

en techniek. Respect staat eigenlijk bovenaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat toon je al eenvoudig door voor een duel 

elkaar te begroeten met een buiging en aan het 

einde dankjewel te zeggen. 

 

Dat toon je al eenvoudig door voor een duel 

elkaar te begroeten met een buiging en aan het 

einde dankjewel te zeggen.  

Dat zeggen we dan wel in het Koreaans, zo 

spreken we wereldwijd dezelfde taal in deze 

sport. Het is zeker geen agressieve sport, je 

leert juist in kalmte te handelen. Iedereen 

behandel je ook gelijk.’  

 

Welkom! 

Het viertal gaat elke woensdag met veel plezier 

richting Zaltbommel. Ben jij nieuwsgierig 

geworden? Spreek ze dan gerust eens aan en 

ga een keer met ze mee! Of kijk op de website 

www.si-jak.nl voor meer informatie!

http://www.si-jak.nl/
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In de dorpskrant van december 2022 stond het 

eerste artikel over het Senioren Comité 

Nederhemert.  

 

We zijn nu drie maanden later. Wat hebben wij 

de laatste maanden gedaan? 

 

De Kerstviering in december: 

We zingen onder begeleiding van piano en 

dwarsfluit kerstliedjes. Loïs van der Zalm en 

Daniël van der Vliet achter de piano en Mirjam 

Struijk en Rachel van den Berg met hun 

dwarsfluit.  Vooraf hebben ze flink geoefend en 

het is een succes. Tussentijds horen we het 

kerstverhaal, een gedicht en het vrije verhaal. 

We sluiten af met een uitgebreide 

broodmaaltijd. 

 

3 januari 2023. De Nieuwjaarsbijeenkomst is 

druk bezocht. Er ontstonden gezellige 

gesprekken.  “Prijs je rijk” en bingo werden 

fanatiek gespeeld. De prijzen werden in 

ontvangst genomen. Na een drankje en een 

hapje werd er rond vier uur afgesloten. We 

kunnen terugkijken op een geslaagde middag.  

 

Nieuw!  Elke donderdagochtend vanaf half 11 

tot half 12 is er een inloop koffie/thee-uurtje in 

dorpshuis “De Gaarde”. Loop eens vrijblijvend 

tussen half 11 en half 12 binnen. De koffie/thee 

wordt verzorgd door Sophia Verwijs en de 

kosten zijn voor het Senioren Comité. Kom 

gezellig een “bakkie” doen.  

 

5 januari 2023 is het zover: het eerste koffie-

/thee-uurtje. Wat zijn we benieuwd… Op 

donderdagochtend zijn er altijd “koffiedrinkers”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in het dorpshuis. De club bewegen voor 

ouderen zitten aan de koffie. Om half elf komen 

de eerste bezoekers binnen. Het aantal wordt 

steeds meer en even laten zitten we allen aan 

een lange tafel gezellig aan de koffie en voeren 

we geanimeerde gesprekken. Natuurlijk kunnen 

er altijd meer bij. Natuurlijk is het de ene week 

drukker dan de andere. Wat zou het leuk zijn als 

er nog meer “koffiedrinkers” bijkomen.  

Iedereen is welkom. Betalen doet het Senioren 

Comité Nederhemert. Op initiatief van de 

“koffiedrinkers” staat er inmiddels een doos 

voor een vrijwillige bijdrage. Wat een mooie 

aanvulling is op ons budget. Want net als bij 

iedereen moeten ook wij goed op onze euro’s 

passen.  

 

7 februari 2023. Ons programma is voor deze 

dag gewijzigd. Gerlin Bouman (dochter van Els 

en Gerrit Bouman) doet voor een jaar 

vrijwilligerswerk op Lesbos. Zij is deze periode 

voor een korte vakantie thuis en wil ons graag 

iets vertellen over haar werk. Door middel van 

foto’s en verhalen neemt ze ons mee naar 

Lesbos. Ze vertelt over de oversteek van de 

vluchtelingen vanuit Turkije naar Lesbos. Hoe 

de opvang te werk gaat, wat haar werk voor 

deze mensen is.  

 

   NIEUWS VAN DE SENIOREN 
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7 maart 2023. Het Senioren Comité 

Nederhemert viert haar 25-jarig bestaan. Een 

beetje later dan gepland. Door corona is het 

uitgesteld. Deze middag vertelt Koos Tromp 

over het leven van de bijen en om half vier is er 

een informeel samenzijn.  In een volgende krant 

leest u meer hierover. 

 

Het programma voor de komende drie 

maanden ziet er weer veelbelovend uit. 

 

4-apr Workshop bloemschikken - Corry van 

Dam  

2-mei Fruit sorteren en boomgaarden, een 

middag uit naar Wadenoijen  

7 juni Dag uitje. Deze keer gaan we op 

woensdag!  Gaat u mee? Vooraf 

opgeven bij Anneke Bouman.  

Telnr. 06 12 48 88 02 

 

Nog nooit geweest? Kom eens vrijblijvend op 

één of alle activiteiten kijken. 

 

Ons bestuur bestaat uit vijf leden: Kees Oomen, 

voorzitter, Anneke Bouman, penningmeester, 

Adrie de Putter, secretaris, algemene leden: 

Dineke van Steenbergen en Arie Verheij. 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op 

met Adrie de Putter. (0623852175) 

 

Tot ziens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietst u graag, lekker buiten in de natuur en wilt 

u ook nog gezond bezig zijn? Dan heb ik wat 

voor u, want wat is er leuker dan met andere 

mensen, die je kent, te gaan fietsen.  

Fietsclub TOP uit ons dorp gaat op 

woensdagmiddag 19 april weer van start. Om 

de veertien dagen op een woensdagmiddag 

heerlijk met een groepje bekende mensen 

fietsen. Waar naartoe? Cor van Hemert en haar 

man Ad zetten samen om de veertien dagen 

een route uit van ongeveer 25 kilometer. De ene 

keer wat langer dan de andere keer. Zijn Ad en 

Cor op vakantie dan regelt Arie van den Oever 

het en die zet dan zelf de route uit en begeleid 

de groep.  

Het is elke keer een verrassing waar ze naartoe 

gaan, Dat blijft geheim en is alleen bekend bij 

Cor en Ad en soms bij Arie. Is Ad er niet bij, dan 

wijst Arie ook de weg waar de groep heen fietst. 

Cor zegt zelf dat ze daar geen ster in is, maar 

Arie weet overal de weg op de fiets. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Maar de etappe van 25 kilometer wordt niet 

ineens gereden hoor. Nee, op tijd koffie en een 

versnapering, dat hoort erbij.  

Meefietsen kost niets. Opgeven om mee te 

doen vooraf is ook niet nodig. Gewoon op tijd, 

13.30 uur, bij dorpshuis de Gaarde aanwezig 

zijn. De groep vertrekt op tijd. Als u een keer 

meegefietst hebt zult u zeggen: “O, wat leuk, ik 

ga om de 2 weken mee met de fietsclub. Leuke 

mensen en het kost niets. Ja alleen de koffie die 

ik gebruik en een versnapering moet ik zelf 

betalen maar dat kan de pret niet drukken!” 

 

De volgende data gaan wij fietsen op een 

woensdagmiddag om 13.30 uur, start dorpshuis 

 

19 april,  

3 mei, 17 mei, 31 mei,  

14 juni, 28 juni,  

12 juli, 26 juli,  

9 augustus, 23 augustus  

de laatste keer is 6 september.                                                    

 

Dirk Brugmans 
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Na wat wikken en wegen over het onderwerp 

van deze column, was ik eruit. Het zou gaan 

over vakantie en vrije tijd. Over heerlijk op je 

gemakje opstarten met de kinderen, want we 

hoeven niet op tijd klaar te zijn voor school. 

Over picknicken in de tuin of in huis. Over lekker 

de hele dag je haar niet kammen als je daar 

geen zin in hebt. Over een keertje zélf je kleren 

kiezen, want je hoeft niet naar school of weg. 

Over luisterboeken op de bank als het regent en 

popcorn en warme chocomel. En over uitjes die 

we ondernemen met de kinderen.  

Langzaamaan kreeg het stukje meer vorm en 

kwam er een ideetje over een lijst met uitjes. 

Lekker van alles en nog wat. Zogenaamde 

‘grote’ uitjes, je weet wel, van die uitjes die je 

maar af en toe doet, omdat het anders een 

beetje te dol wordt voor een jong gezin. Maar 

vooral ook (lokale) niet al te dure uitjes.   

  

Terwijl ik aan het typen was aan dat stukje tekst, 

kwam er op één van de Hèmert-apps een 

uitnodiging om deel te nemen aan een 

appgroep. ‘Leuke gratis & goedkope uitstapjes’ 

luidt de naam van de app.   

En dat is nu precies wat ik zo fijn vind aan ons 

eigen Hèmert. Die onderlinge verbondenheid. 

Want wat een voordelen zitten daaraan.  

 

Maar zeg nou zelf, we hebben geen 

politiebureau, maar wel een app waarin we 

elkaar attenderen op eventuele gevaren. We 

hebben geen kringloop, maar een 

goedlopende, duurzame verkopen- en 

ruilenapp, waar we onze overbodige spullen 

kunnen aanbieden en waar je voor een leuke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prijs bruikbare spullen kunt kopen. Naast de 

bibliotheek van de plaatselijke kerk is er ook nog 

de boekenboom, waar je gratis boeken kunt 

lenen en je overbodige boeken kunt plaatsen 

om zo een ander er weer van te laten genieten. 

En waarschijnlijk vergeet ik nu nog een en 

ander op te noemen.   

 

Kortom, wie zegt dat je in een klein dorp weinig 

voorzieningen hebt? Natuurlijk, er zijn minder 

officiële voorzieningen dan in een grotere 

woonplaats, maar zeg nou zelf: samen voor 

elkaar is toch veel leuker?!  

  

Wat een waardevolle lessen geven we hiermee 

door aan onze kinderen. Dus deze jonge 

moeder zou zeggen: als we nu nog een 

voedsel-ruilkast en een speelgoed-ruil-

mogelijkheid kunnen fixen, dan zijn we van alle 

gemakken voorzien.        

 

 

 

 

 Pas sprak ik iemand die zich 
afvroeg hoe ik dat toch deed, 
wonen in zo’n klein dorpje: 

“Want daar heb je toch niks?” 
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            GETROUWD! 
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Begin vorig jaar hebben Evert van Aalst en ik 

(Gerard Vos) een transport met hulpgoederen 

gedaan voor Stichting Levi naar Roemenië en 

Oekraïne. 

Evert was er al meerdere keren geweest, maar 

voor mij was het de eerste keer. Het was heel 

bijzonder om deze reis mee te maken. Als je ziet 

onder welke omstandigheden de mensen daar 

leven en hoe ze wonen, dan hebben wij genoeg 

redenen om dankbaar te zijn voor alles wat we 

hebben: een fatsoenlijk huis, kleding en 

voldoende eten. 

 

We hadden het plan opgevat om in december 

2022 nog een keer naar Roemenië te gaan en 

daar   voedselpakketten te brengen, zodat we 

een grote groep mensen iets extra’s zouden 

kunnen bieden. 

Na overleg met dhr. Bolk van Stichting Levi was 

besloten om zelf de voedselpakketten te 

maken, de levensmiddelen werden door de 

stichting aangeleverd. 

Voor de voedselpakketten was ca. € 20.000, = 

nodig, dat bedrag moesten we bij elkaar zien te 

krijgen. Het lijkt een groot bedrag, maar als je 

2000 pakketten wilt maken, kun je er geen dure 

artikelen in doen, anders is € 10,= per pakket 

niet toereikend.  

De kinderen van Basisschool De Wegwijzer 

hebben zich super ingezet, door allerlei dingen 

te verkopen in het dorp. Zo hebben ze het 

mooie bedrag van bijna € 4.000, = ingezameld, 

dat was een goed begin! We hebben ook een 

sponsoractie gedaan door een brief te sturen 

aan alle bedrijven in Nederhemert en daardoor 

is het bedrag van € 20.000, = ruimschoots 

binnen gekomen bij Stichting Levi!! 

Allen hartelijk dank daarvoor!! 

 

Het maken van de voedselpakketten was een 

mooi werk, de levensmiddelen waren door een 

vrachtwagen direct bij ons afgeleverd. We 

hadden een lange tafel gemaakt van pallets met 

daar op gladde platen, zodat we de dozen 

makkelijk konden doorschuiven.  

     REIS NAAR ROEMENIË 
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Het was fijn dat er voldoende mensen waren om 

de pakketten samen te stellen. Er waren een 

paar jongeren die maatschappelijke stage-uren 

nodig hadden en met familie hebben we op 

zaterdag al 1700 pakketten klaargemaakt. Op 

maandagavond hebben we de overige 300 

pakketten gevuld. 

 

Van de Gereformeerde Bijbelstichting hadden 

we gratis boekjes gekregen met het Evangelie 

van Johannes, zodat we in elke doos een 

boekje konden doen. Een gedeelte was in het 

Roemeens en ook een gedeelte in de 

Oekraïense taal.  

 

Op een school in Gherla in Roemenië hadden 

ze dringend behoefte aan schoolmeubels, en 

wat een wonder…. bij ons op de schuurzolder 

stonden al een aantal jaren gebruikte tafels en 

stoeltjes in de opslag van De Wegwijzer in 

Nederhemert. Na overleg met de directie 

mochten we die meenemen, zodat ze daar weer 

gebruikt kunnen worden. 

 

We zouden met twee vrachtwagens gaan, Henk 

en Corné samen met een vrachtwagen en Evert 

en ik met de andere vrachtwagen. We zijn op 

vrijdagavond begonnen met het laden van de 

trailer met kleding en andere spullen die nog in 

opslag stonden, daarna alle schoolmeubels en 

een paar pallets met aardappelen en zakken 

met bruine bonen. De trailer was nog niet vol 

maar is op zaterdag bij dhr. Bolk in Harmelen 

nog volgeladen. In de tweede trailer konden de 

26 pallets voedselpakketten. Die hebben we op 

zaterdag geladen, zodat alles klaar stond om 

maandagmorgen in alle vroegte weg te rijden. 

Gijs van den Berg had de vrachtbrieven 

geregeld en zijn zoon Hans heeft geregeld dat 

we tolvrij naar Roemenië konden rijden. 

 

Maandagmorgen 5 december zijn we rond half 

één weggereden in Nederhemert. In Venlo zijn 

we de grens over gegaan en in de nachtelijke 

uren door het Fernthal waar het sneeuwde en 

de weg wit kleurde. In Bad Camberg hebben we 

gewisseld van chauffeur en in Regensburg 

hebben we nog een keer gewisseld. Zo konden 

we doorrijden naar Hongarije, waar we in Per 
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konden eten en slapen. De volgende morgen 

zijn we om half 3 weer vertrokken en waren we 

op tijd aan de grens in Orada. De documenten 

waren in orde, en we konden zonder problemen 

de grens passeren en Roemenië inrijden. 

 

In Roemenië heb je allemaal tweebaanswegen 

en die zijn niet al te best, dus is het wel opletten.       

Af en toe rijdt er een paard met wagen en ook 

zijn er loslopende zwerfhonden. 

Via Cluj zijn we naar Gherla gereden waar de 

vrachtwagens gelost moesten worden. We 

kwamen rond één uur aan in Gherla, maar de 

school waar we de tafels en stoeltjes moesten 

brengen, bleek die dag gesloten te zijn, dus we 

konden ze daar niet afleveren. Dat was wel 

jammer.                            

We hebben toen alle spullen in de opslagloods 

van Stichting Levi gelost. Daar vandaan werd 

op een later tijdstip alles verdeeld, ook de 

voedselpakketten. We hebben later nog wel 

foto’s gekregen van de school en ook van 

mensen die een voedselpakket hebben 

gekregen, zodat we toch konden zien waar het 

gebleven was. Dan zie je hoe blij de mensen 

daar zijn met iets extra’s.  

 

Dinsdagavond zijn we op visite geweest bij een 

Roemeense familie. Deze mensen werken al 

een paar jaar in de zomermaanden bij ons in de 

zonnebloemen. We werden gastvrij onthaald en 

de tafel was rijkelijk gedekt. We hebben de 

Roemeense cultuur geproefd. Wat ons opviel 
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was dat de gehele familie bij elkaar woont. Het 

is hier nog vanzelfsprekend dat de kinderen 

voor hun ouders zorgen. 

 

Op woensdagmorgen zijn we weer gaan rijden 

richting Petea. Daar zijn we de grens 

overgegaan. Er stonden niet veel 

vrachtwagens, maar toch duurde het nog wel 3 

uur voordat we Hongarije weer in konden rijden. 

In Hongarije zijn de wegen goed. Via Budapest 

en Nickelsdorf zijn we naar Oostenrijk gereden, 

in Pöchlarn hebben we gegeten en geslapen.  

De volgende morgen, op donderdag hebben we 

in Simbach (Duitsland) een terugvracht 

geladen; pallets met augurken die in Veghel 

gelost moesten worden.  

Na een voorspoedige terugreis kwamen we om 

ongeveer elf uur ’s avonds in Nederhemert aan.      

 

We mogen terugzien op een mooie reis en we 

waren dankbaar dat we weer veilig thuis 

mochten komen! 

 

Gerard Vos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         GEDICHT 
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Hebben jullie het al gehoord? Deze enthousiaste meiden zitten op blokfluitles in Nederhemert. 

 

 

 

 

 

Michella van Aalst, Sarah van Aalst (5), Sarah Vos (8), Laura Vos (6), Maria Oomen (7), Eva Kuijntjes 

(6), Mirthe Rietveld (6), Shanne van den Oever (10), Ninke de Lorm (10), Jessica Bioch (8), Noa van 

Genderen (7), Sanne Noorloos (8), Julia van der Steenhoven (8). 

 

In januari 2022 ben ik gestart met het geven van muzieklessen aan kinderen. Inmiddels geef ik 13 

meiden blokfluit- en 3 meiden dwarsfluitlessen! Dit doe ik met veel plezier. Het geeft mij zoveel 

voldoening om kinderen iets nieuws aan te leren. De meiden zijn ook zo enthousiast allemaal. Ze komen 

elke week weer trots laten horen wat ze geoefend hebben. Ik ben trots op jullie meiden!! 

 

Lijkt het jou ook zo leuk om de blokfluit of dwarsfluit te leren bespelen en ben jij 6+? Meld je dan aan 

voor de wachtlijst. Stopt een groepje, of start er weer een nieuwe groep dan neem ik contact met je op 

want het zit zo weer vol.  

 

Je kunt mij (Michella van Aalst) een berichtje sturen →  06-21694122. Wie weet zie ik je dan!
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Iedere dag als mijn bazin naar beneden 

komt…… 

 

Ik hoor boven licht gestommel en even later 

komt ze tevoorschijn. Mijn baasje is vandaag 

deftig gekleed. Zo te zien gaat ze op bezoek bij 

een zeer belangrijke Koning. Anders ga je zo 

niet gekleed. Ik mag dan ook absoluut niet dicht 

bij haar in de buurt komen, want stel je voor dat 

de mooie jurk vies wordt. Ik krijg vandaag wel 

wat aandacht, eten en drinken, maar dan houdt 

het ook echt op. Ik heb een hele goede 

speurneus en ruik dat haar kleding duur is. 

Waarom gaat ze zo anders als alle andere 

dagen gekleed? Met deze jurk gaat ze zelfs niet 

naar een verjaardag. Vreemd. Maar ik weet in 

ieder geval wel welke dag het is. De dag waarop 

ze klassiek…haast koninklijk gekleed is…. 

 

Ik hoor boven flink wat herrie en even later komt 

ze naar beneden. Tjonge jonge…wat heeft ze 

oude kleding aan! Hier een vlek, daar een klein 

gaatje. Wat ze deze dag gaat doen weet ik wel. 

Een dag van heen en weer lopen naar de 

waslijn, badkamer, keuken. Veel bedrijvigheid 

vandaag. Zo terloops krijg ik een dikke aai en 

mag dan ook best even tegen haar opspringen. 

Dat geeft helemaal niet. Toch zal ik haar maar 

niet te veel voor de voeten lopen. Met deze 

oude jurk gaat ze ook echt niet naar een 

verjaardag. Dat zou schandalig zijn. Ik weet wel 

welke dag het is. De dag waarop ze gekleed is 

in een kloffie…oftewel oude plunje….bijna als 

een zwerver…. 

 

Ik hoor wat later als alle andere dagen 

gerommel boven en daar komt mijn baasje aan. 

Ze heeft kleding aan die behaaglijk zijn om te 

dragen. Lekkere warme kleren. En een paar 

goede sloffen. Vandaag is het haar relaxdag. 

De dag van de BBB. Nee, niet van de BBB die 

ik buiten op dat bord bij de rotonde zie, maar de 

BBB van binnen-bank-boek. De dag van weinig 

inspanning. En de kleding die ze vandaag 

draagt is… behaaglijk…gemakkelijk. Vandaag 

is het de dag waarop ze comfortabel gekleed 

is…. 

 

Weer breekt er een nieuwe dag aan en ik ben 

benieuwd wat ze draagt. Als ze beneden komt 

zie ik het al. Vandaag is de kleding leuk en 

praktisch. Waarschijnlijk komen er kleine 

kindertjes langs. En wie weet wordt er dan van 

alles en nog wat met ze gedaan. Ze blijven hier, 

knutselen, bakken of spelen met elkaar. Of ze 

gaan weg en komen even later moe en voldaan 

ergens van terug. Met natte haren en veel zin in 

chips. En als iedereen weer weg is, krijg ik vast 

wel een flinke wandeling cadeau. Vandaag is 

het de dag waarop ze quasi nonchalant gekleed 

is…vrijetijdskleding….casual genoemd…. 

 

Ik hoor voetstappen op de trap. Daar komt ze 

aan. De kleding bepaalt de dag. Waarschijnlijk 

gaat ze weg. Natuurlijk word ik wel verzorgd en 

ruim voldoende uitgelaten. Daar zorgt ze zeer 

goed voor. Maar ik zal haar ook zo nu en dan 

even moeten missen. Paar uur in de ochtend en 

  DE VROUW MET DE HOND 
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een paar uur in de middag. En altijd heeft ze iets 

in haar handen. Bloemen of een cadeautje of 

wat lekkers, iets praktisch, het kan van alles 

zijn. Haar kleding is kleurrijk… kunstzinnig… 

origineel…. apart… ik noem het creatief! 

 

Het is alweer ochtend. Tijd om uitgelaten te 

worden. Ze is er vroeg bij. Zeker een drukke 

dag? Maar ik heb niet zo veel zin in vandaag en 

ben een beetje lui. Vanuit mijn warme 

behaaglijke hondenmand kijk ik haar met 

toegeknepen oogjes aan. Ze draagt iets van 

travelstof en daaronder vlotte gympen. Het 

wordt een dag van boodschappen in- en 

uitladen. Een dag van intensief sporten. En een 

dag van hard werken. Dat zie ik aan haar 

kleding. Het staat haar sportief…vlot….en ik 

noem het kwiek….ze is kwiek gekleed… 

 

Ik hoor gestommel boven. Het is afwachten wat 

baasje vandaag aan heeft.  

 

 

 

Is het comfortabel? 

Is het haar oude kloffie? 

Of casual? 

Creatief misschien? 

Kwiek? 

Is deze dag multifunctioneel?  

Het ligt er aan wat ze zoal gaat doen. 

Schoonmaken of rustig aan doen, bezoek 

ontvangen of op bezoek gaan, sporten of flink 

wandelen met mij….het kan allemaal. 

De kleding van deze dag is een samenspel van 

alle andere dagen, met uitzondering van 

klassiek, want die staat enkel en alleen 

gereserveerd voor die ene bijzondere dag. En 

daarom noem ik het voor vandaag…… een 

combinatie …. 

Toch zou ik er niet aan moeten denken dat mijn 

baasje altijd in oude kloffie of altijd klassiek 

gekleed zou gaan. Dan is er geen onderscheid 

meer in de dagen en bezigheden.  

Ik ben maar een domme hond….en toch weet 

ik heel goed…kleren maken de man… en in 

mijn geval, de vrouw! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerker gezocht 

 

Met veel plezier heb ik me de voorbije jaren 

ingezet als correspondent voor onze 

onvolprezen Dorpskrant. Nieuws en 

wetenswaardigheden, welke ik hoorde via met 

name Walter Esch over zowel ’t Eiland als Bern, 

zette ik om in grote en kleine artikelen. Hoewel 

op een eerdere oproep voor een opvolger geen 

reacties binnenkwamen en ik me daardoor 

verplicht voelde om toch nog een tijdje voort te 

gaan, geef ik de NieuwsPen nu echt terug aan 

de redactie. Dankbaar kijk ik terug op veel 

mooie en openhartige gesprekken, heb ik grote 

waardering voor allen die betrokken zijn bij de 

‘geboorte’ van telkens weer een fraaie krant. 

We mogen met z’n allen best trots zijn en 

belangrijker dan dat: laten we de Dorpskrant 

koesteren die voor alle gezindten een 

samenbindende factor is geworden. 

Succes en meld je aan als contactpersoon. De 

vergoeding is nul maar de voldoening is 

onbetaalbaar. 

Groet.                                     

 

Henk Poelakker 

     GEZOCHT! 
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Aan de Lenshoek 21 en 23 in Nederhemert 

wonen de broers Jan en Kees van Heijkop en 

op hun woningen die dicht bij elkaar staan, daar 

hangen prachtige uitgehouwen kunstwerken 

van hout met een naam erop die wat betekent. 

 

Wij komen eerst bij Jan van Heijkop die de 

naam “De Weide Blik” op zijn huis heeft staan. 

Als ik Jan vraag wat betekent die naam nu? Dan 

zegt hij: ““De Weide Blik” heeft twee 

betekenissen. Je ziet van hieruit een blik op de 

weide, op het prachtige weiland tot de 

Maaswaalweg toe. Maar “De Weide Blik” kan 

ook een vergezicht, een “Wijde Blik” zijn naar de 

toekomst. Als het een goede toekomst voor je 

mag zijn.” Ceel, de zoon van Jan en Tonie van 

Heijkop heeft het bord met de sierlijke letters 

uitgesneden en het is een kunstwerk om te zien. 

 

Dan gaan wij naar de broer van Jan, Kees van 

Heijkop, zijn buurman. Bij Kees en Jenny hangt 

de naam “Weltevreden” op het huis en dat is 

een naam die Kees graag kort wil toelichten. 

“Toen ik nog chauffeur was en ik moest laden in 

Zevenbergschen Hoek zag ik daar op een huis 

een bord met opschrift “Weltevreden”. Ik dacht: 

dat is een mooie naam. Kees liet Wim Rooijens 

uit Delwijnen, vele jaren geleden, die naam met 

houtsnijwerk graveren op een mooi stuk sierlijk 

houtwerk. Kees zegt: “Wij zijn niet altijd 

tevreden in dit leven maar moeten eigenlijk wel 

tevreden zijn”, vandaar die naam. 

 

Dirk Brugmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NAMEN OP HUIZEN 

             RECTIFICATIE 
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Goed bericht uit Oekraïne 

Wat ik niet wist en u misschien ook niet: in de 

jaren 1932-1933 stierven naar schatting vijf tot 

zeven miljoen Oekraïners de hongerdood. 

Letterlijk ál het graan dat verbouwd werd, was 

voor de export; de mensen zelf mochten niets 

houden om van te leven. Dictator Stalin had 

geld nodig, om mensenlevens bekommerde hij 

zich niet. Die periode in de geschiedenis van 

Oekraïne heet ‘Holomodor’. De honger was 

toen zo sterk, dat de mensen zelfs lijken opaten 

om te overleven. 

Maar dat is natuurlijk niet het goede bericht dat 

ik bedoel. Het goede bericht uit Oekraïne gaat 

over Ulyana, Asja genoemd, die in die 

hongersnood een klein meisje was en samen 

met haar zusje Galina aan moeders hand 

voortstrompelde op zoek naar eten. Overal 

onderweg lagen de lichamen van mensen die 

van de honger gestorven waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een wonder dat dit gezin deze 

hongersnood overleefd heeft. Asja kon goed 

leren en toen de Tweede Wereldoorlog voorbij 

was, begon ze aan de opleiding voor 

verpleegkundige. Haar leven kreeg een totaal 

andere wending toen haar vader het gezin 

verliet om met een andere vrouw verder te 

gaan. Haar zus Galina was met christenen in 

aanraking gekomen en zij nam Asja mee naar 

de kerk. Het Woord van God dronk ze in als 

water. Ze bad tot God, ontdekte hoe schuldig ze 

was voor God maar ook leerde ze Hem kennen, 

de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker van 

zondaren. In 1957 trouwde ze met Stepan 

Germanjoek; beiden waren lid van de gemeente 

in Stravropol in Rusland. De communisten 

waren toen al veertig jaar aan de macht en 

verdrukten de kerk. Asja studeerde aan de 

universiteit en vlak voordat ze zou afstuderen 

werd ze voor de keus gesteld: God óf een 

diploma. Ze bedacht zich geen seconde en zei:  

 

God. Vanaf dat moment haalde ze geen enkele 

voldoende meer. Haar diploma kon ze wel 

vergeten en de overheid gaf haar een baantje in 

een laboratorium 5000 kilometer verder. Daar 

kregen ze hun eerste kindje, in 1958. En daar 

slaagde ze erin om alsnog af te studeren. Ze 

keerden terug naar Oekraïne, naar Svatovo 

(sinds vorig jaar bezet door de Russen). Asja 

kreeg werk als technisch arts op een fabriek en 

Stepan kon aan de slag op een kantoor. 

Ze waren betrokken christenen en kwamen al 

snel in de problemen met de communistische 

autoriteiten. De communisten verboden 

kinderen en jongeren om naar de kerk te gaan. 

De kerk in Svatovo was gesloten en Stepan 

zocht de gemeenteleden thuis op. Ook 

organiseerde hij christelijke bijeenkomsten voor 

de jeugd. Dat was natuurlijk niet de bedoeling in 

een communistisch land en Stepan werd 

gearresteerd. Een paar weken later was hij 

weer vrij, maar dat zou niet lang duren. Ze 

verhuisden naar Lysytsjansk. Daar werd hij 

opnieuw gearresteerd en hij werd veroordeeld 

tot vier en een half jaar gevangenisstraf gevolgd 

door drie jaar verbanning. Asja bleef achter met 

inmiddels vier kinderen.  

Ze voelde zich wanhopig worden. Ruim acht 

jaar zou het duren voor haar man weer vrij zou 

zijn. Hoe moest ze die jaren doorkomen? God 

ontfermde Zich over haar. Asja was een levend 

getuige voor haar omgeving. Aan de ene kant 

zwak en kwetsbaar, en aan de andere kant 

mocht ze vast op God vertrouwen. Het gebed 

betekende alles voor haar. Met God is ze die 

moeilijke jaren doorgekomen. Is dat geen goed 

bericht uit de Oekraïne? Haar werk raakte ze 

ook kwijt. Wie wil de vrouw van een gevangene 

in dienst nemen?  

Ongeveer twee keer per jaar mochten Asja en 

de kinderen haar man en hun vader opzoeken 

in de gevangenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GOED BERICHT UIT OEKRAÏNE 
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Zelf raakte ze betrokken bij de Verwantenraad 

(vanaf 1973); dat waren vrouwen die zorgden 

voor de gezinnen van gevangen gelovigen. Na 

vier en een half jaar was de gevangenisstraf 

voorbij en werd Stepan verbannen naar 

Khabarovsk in het verre oosten van Rusland. In 

de winter vriest het daar 20 graden. Toch ging 

ze erheen met haar kinderen om haar man bij 

te staan. In 1980 was ook de verbanning voorbij 

en kon het gezin terug naar Oekraïne. Daar 

zetten ze hun werk voor de gemeente voort. 

Even later werd Stepan opnieuw gearresteerd. 

Ditmaal werd hij tot drie jaar gevangenis 

veroordeeld. Terwijl Stepan nog in de 

gevangenis zat, werd Asja ook gearresteerd 

wegens haar werk voor de Verwantenraad. Dat 

was in 1985, Asja was toen 55 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands krantenbericht waarin de arrestatie 

van Asja Germanjoek wordt gemeld, 2 augustus 

1985. 

 

Ook zij werd veroordeeld tot drie jaar 

gevangenschap. In de gevangenis in Charkov 

waar ze verbleef was het verschrikkelijk. Dag en 

nacht werd er geschreeuwd en gevloekt. En 

Asja vertelde over het evangelie aan iedereen 

die naar haar wilde luisteren. Toen ze in de 

gevangenis terecht kwam, had Asja al een heel 

aantal kwalen en ziekten (bronchitis, 

galblaasontsteking, maagverzakking, hart-

klachten), maar in de gevangenis kreeg ze geen 

medicijnen. Er was altijd voedseltekort en 

overdag moesten de gevangenen werken. Asja 

had pijn, ze was ziek en ze was moe. Vanuit de 

gevangenis schreef ze aan haar kinderen: “O, 

mijn lieve kinderen, wat ben ik blij dat ik Christus 

heb. Ik zou het jullie willen vertellen, maar er zijn 

geen woorden voor. Ik word getroost door Hem 

en verheug me in Hem.” In 1986 kwam Stepan 

vrij. Hij mocht zijn vrouw bezoeken in de 

gevangenis. Asja woog toen nog maar 40 kilo. 

Op 25 maart 1987 wordt ze vervroegd 

vrijgelaten. Ze was toen zo zwak, dat ze 

nauwelijks op haar benen kon blijven staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze kon toen de bruiloft meemaken van hun 

dochter op 13 mei. Deze foto is toen gemaakt. 

Ze werd daarna steeds zieker en kwam in het 

ziekenhuis terecht. Ze werd geopereerd en 

weer dichtgemaakt. Er was niets meer aan te 

doen. Een dag of twee later is ze in het 

ziekenhuis overleden. Op 5 juli was de 

begrafenis. Een van de kinderen sprak toen: 

“Moeder leerde ons niet alleen theoretische 

kennis over Gods Woord, maar ook de 

praktische toepassing ervan in het leven. Ze 

leerde ons wat het betekent om met de Heere 

Jezus Christus te leven en Hem lief te hebben. 

Ze heeft ons de Bijbel geleerd, ze heeft ons 

geleerd God lief te hebben, ze heeft ons geleerd 

het Woord van God lief te hebben. Moeder zei 

vaak tegen ons: Lees het Woord van God.” 

Dat is een goed bericht uit Oekraïne. In uiterst 

moeilijke omstandigheden heeft deze zwakke 

vrouw op God gehoopt en Hij heeft haar door 

alles heen geholpen. Ze had een biddend leven, 

dicht bij het Woord van God. In vrede is ze 
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gestorven, 57 jaar oud. Haar nagedachtenis is 

tot zegen. Lezer, als u moeilijkheden hebt en 

het leven donker voor u is, roep tot God en lees 

de Bijbel. Zoek de Heere Jezus Christus te leren 

kennen. God heeft al zoveel mensen geholpen 

die zich in hun nood tot Hem hebben gewend. 

Hij kan de duisternis tot licht maken. Lezer, de 

Heere zegene u! 

 

Ds. J. van Meggelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GEDICHT “DE WEGWIJZER” 



Dorpskrant Nederhemert                                          56                                   Elfde jaargang nummer twee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dorpskrant Nederhemert                                          57                                   Elfde jaargang nummer twee 

 

Un natte bende, neije huize, effe schatse bij d’n 

ijsclub en tijd vur meer zon. 

 

Ut war wèr hoog watter pas geleeje hè. Ik moest 

gelijk wèr effe terug dinke aon toen de Weèrd 

onder was gelope, mèr dè was toen in de 

zomer. Gelukkig was ut nou nie zo gek, mèr ik 

hurde van miense ut de Meulenstroat dè ut nie 

vaak zo hoog het gestaon. En in de Botterblom 

zag ik unne grote slang ut watter uit unne kelder 

of kruipruimte pompe. Dus ut wàar toch wel 

serieus. 

 

D’r wordt eindelijk toch begonne meej bouwe 

aan ut Bovenend. Ut het wè voeten in aarde 

gehad, mèr der wordt nu vanalles verkocht, 

geteekend en gepland, dus d’r zit schot in de 

zaok. Vur starters ist’er nog nie veul. Un 

gewoon rijkeshuis ofzo bedoel ik. Misschien 

komme d’r un poar vrij es diegene die d’r nou 

woone un neij huis bouwe.  

 

Tis alwèr effe geleeje ok, mèr wij hadde in 

Hèmert als urtse de schatsbaon open hè. Dè 

hadde ze wèr goed vur mekoar bij d’n ijsclub, 

waant d’r gaot stiekum best veul tijd in zitte. Van 

’s mergunsvroeg tot ’s avonds laot zijn ze dan 

aon de gang in dieje kouw. Ik mot ur nie aon 

dinke. En de groote baon ging zelfs ok nog heel 

effe ope, mèr toen begon ut ok alwer te dooie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schatse is wel heel leuk vur de keinder, mèr 

ik heb liever toch wè meer zon onderhaand. Tis 

ammel zo donker gewiest de letste moanden, 

mèr de leste doagen komt ie wè vaker aachter 

de wolken vandaon, dieje groote gouwe bal. 

Nou mot ie natuurlijk ok nie te veul goan schijne, 

waant dan hebbe straks wèr watter te wènig. 

Zulde dè wèr zien hè! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HÈMERTS DIALECT 
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Diamant  

 

Het Brabants Dagblad schreef erover en ook de 

Bommelerwaardgids, dus er was iets bijzonders 

aan de hand in de Hofstraat in Nederhemert. 

Ook bij de Dorpskrant van Nederhemert 

kwamen die berichten binnen dus ik ben op pad 

gegaan.  

Op huisnummer 12 in de Hofstraat belde ik aan 

en Aart van Ooijen (83) deed de deur open en 

ik mocht binnenkomen, waar ik Bets van 

Ooijen- Dekkers (79) aantrof. Het echtpaar was 

maandag 16 januari zestig jaar getrouwd en 

nog steeds houden ze van elkaar! Twee echte 

Hèmertsen van geboorte.  

Er werden drie kinderen geboren. Alle drie de 

dochters zijn getrouwd en wonen in Heeswijk-

Dinther, Heusden en Nieuwaal. Er zijn acht 

kleinkinderen geboren en twee 

achterkleinkinderen.  

Na drie jaar verkeringstijd ging het echtpaar 

trouwen in het toenmalige gemeentehuis van 

Kerkwijk. Ambtenaar van de burgerlijke stand 

was Anton Dekkers, die ook familie was van de 

bruid.  

Aart werkte, voordat hij trouwde met Bets, al 

vier jaar als veerman tussen Noord en Zuid, bij 

Rien Smits, die ook het café het Veerhuis tot 

zijn beschikking had. Na hun 

huwelijk namen Aart en Bets 

het veer aan de Maasdijk 

en het café over van 

Rien. Maar het 

Veerhuis was 

eigendom van de 

toenmalige 

gemeente 

Kerkwijk en Aart 

pachtte het veer 

voor een gulden 

per jaar en de 

gemeentebode 

kwam elk jaar die 

gulden innen.  

Na 4 jaar werd het 

Veerhuis verlaten en ging het 

echtpaar in 1967 wonen aan de  

 

Hofstraat in Nederhemert en daar wonen ze nu 

alweer 55 jaar, samen met vrienden in dezelfde 

straat die er ook al zo lang wonen.  

 

Aart ging werken bij de Steenfabriek De 

Rijswaard. Met zijn 62e jaar ging Aart met 

pensioen. Nu mag je pas met 67 jaar met 

pensioen!  

Aart werd door een oogprobleem afgekeurd 

voor militaire dienst en ging toen bij de vrijwillige 

brandweer van Nederhemert. In 1975 werd hij 

commandant bij de brandweer en nam het 

stokje over van Piet van Wijk van ’t Sluske. Aart 

heeft 40 jaar bij de vrijwillige brandweer 

dienstgedaan en daarom hangt er in de 

huiskamer een Koninklijke onderscheiding voor 

zijn inzet bij de brandweer.  

Aart heeft ook vele jaren in het bestuur van de 

seniorenvereniging zitting gehad en samen met 

zijn vrouw deden ze hand en spandiensten voor 

de senioren. Begin januari dit jaar zijn Aart en 

Bets daar mee gestopt.  

Ook vele jaren mocht Aart deel uitmaken van de 

muziekvereniging in Nederhemert, die later 

samenging met de muziekvereniging uit 

Gameren.  

Aart maakt nog wel deel uit namens de 

toneelvereniging in de dorpshuiscommissie van 

de Gaarde in Nederhemert. Want hij heeft 

samen met Marcel Bouman heel veel werk 

gedaan (opbouwen/afbreken) als er 

weer uitvoeringen waren. 

Meestal in het begin 

van het jaar.  

Aart heeft 20 

jaar Tafeltje 

Dekje gere-

den. Eerst 

alleen en 

later sa-

men met 

Bets.   

Bets 

heeft 

altijd ge-

werkt in 

gezinnen in 

Aalst. En ook bij 

Van Wijk in Game-

ren in het huishouden 

en de winkel.. “En niet te 

60 JAAR GETROUWD! 

Aantekenen gebeurde bij Anton Dekkers 

thuis in Nederhemert want het was veel te 

koud om naar Kerkwijk te gaan. 
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vergeten”, zegt Bets: “Voor mijn twintigste 

verjaardag stond ik al achter de tap in de kroeg, 

vier jaar lang. Ik heb veel gedaan, maar mijn 

schouders willen niet meer. Altijd voor de 

kinderen zelf kleding gemaakt. Oppassen als 

het nodig is doe ik al 35 jaar.” 

Puzzelen doet Aart graag en Bets maakt graag 

kruiswoordpuzzels. Namens de gemeente 

Zaltbommel kwam locoburgemeester Gijs van 

Leeuwen op bezoek en bracht de felicitatie 

namens de gemeente over. De loco- 

burgemeester kwam niet met lege handen want 

het bruidspaar kreeg een mooie bos bloemen 

en de trouwakte van 1963. 

 

Ze ontvingen een brief met gelukwensen van de 

Commissaris van de Koning en Koningin waarin 

hij hun felicitatie over brengt. Daarnaast 

ontvingen ze ook een felicitatie van het bestuur 

van de Provincie Gelderland. Ook kwamen veel 

felicitatiekaarten binnen van inwoners van ons 

dorp en daarbuiten.  

In de maand maart dit jaar hoopt men deze 

heugelijke dag te gedenken, want Bets hoopt 

dan 80 jaar te worden. 

 

Dirk Brugmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wil je me helpen met de kinderwagen naar de 

straat te tillen?” Het is dinsdagmiddag en ik sta 

op het punt van vertrek om samen met Eefke 

door Duisburg te gaan wandelen. “Moet ik nu 

komen tillen?” “Als dat kan, Eefke heeft haar jas 

ook al aan.” Het is prachtig weer, de zon schijnt 

heerlijk en we moeten wachten totdat we 

mogen gaan laden. “Tot zo, schatje,” nog een 

kus en we beginnen aan ons rondje. Pip springt 

vol van enthousiasme tegen me aan. Na een 

klein anderhalf uur zijn we weer terug, 

opgeladen en met nieuwe energie om weer aan 

het werk te gaan. “Zullen we gelijk maar naar 

Walsum varen? Het wordt eind avond/ begin 

nacht voordat we kunnen gaan laden,” 

“Misschien wel net zo handig ja, doen we gelijk 

een bakje koffie,” reageer ik. De motor wordt 

gestart, touwen losgegooid en aan de 

havenmeester van Duisburg wordt verteld dat 

we vertrekken. Langzaam varen we 

stroomafwaarts richting Walsum, om daar 

ijzeren rollen te gaan laden voor naar 

Zwijnaarde (vlakbij Gent, België). In de haven 

van Walsum is het rustig, er ligt nog een schip  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om te laden. “Na hem zijn wij,” “Dan zal het wel 

eerder nacht zijn, denk ik,” Albert knikt 

bevestigend. Het is half drie als de telefoon van 

Albert gaat, ik zucht een keer. Voordat ik 

aangekleed ben en boven sta, loopt Albert al 

naar voren toe. “Hoor je mij?” klinkt het uit de 

marifoon, “ik gooi hem los en dan kun je onder 

de hal varen,” zegt-ie zonder op antwoord te 

wachten. Het is nogal gemakkelijk aanmeren in 

de hal. De kade is goed zichtbaar omdat alles 

verlicht is. “Nog twee meter dan zet ik een  
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voorlijn. Kun je hem daarna weer achteruit 

halen.” Na een klein kwartiertje liggen we vast 

en kan er gestart worden met laden. Eerst gaan 

er twee mannen het ruim in via een bakje aan 

de kraan. Ze gaan planken klaarleggen waar 

straks de rollen op komen te staan. Bij elke rol 

worden er 

ook keggen 

geplaats 

aan beide 

zijdes, deze 

moeten de 

rol 

behoeden 

voor omrollen. Het gevaarlijke aan ijzeren rollen 

laden is namelijk het omrollen. Wanneer dit ook 

maar met een rol zou gebeuren, dan kapseist 

ons schip. In totaal gaan we 33 rollen laden met 

een gewicht van tussen de 28 en 33 ton. “Drie 

uurtjes, dan zouden we ongeveer vol moeten 

zijn.” Mijn reactie gaat verloren in een harde 

bonk… Ons schip helt over naar links. Pip hoor 

ik beneden uit haar mand springen en richting 

de trap lopen. “Niks aan de hand Pip, dat was 

de eerste rol.” Ik loop naar beneden en neem 

Pip mee naar boven. “Kan je vannacht met je 

baas mee op de bank.” Bij elke rol die geplaatst 

wordt, schommelt het schip naar links en rechts. 

Pip vindt het allemaal spannend. “Weer lekker 

naar bed gaan schat,” zegt Albert tegen me. Ik 

kan de verleiding niet weerstaan en zeg nog dat 

hij me moet roepen als er iets is en daal de trap 

weer af richting de slaapkamer. Eefke ligt 

heerlijk te slapen. Ze heeft er niets van gemerkt. 

Na een aantal uurtjes slaap hoor ik de motor 

starten. 6:00 uur geeft de wekker aan. Ik vraag 

me af of we vol zijn, het moet haast wel. Mijn 

nieuwsgierigheid kan ik niet bedwingen en ik 

loop naar de stuurhut. Albert is bezig om het 

schip achteruit onder de hal vandaan te varen, 

“Ga je gelijk varen of wil je nog slapen?” “Ik ga 

gelijk maar varen, heb nog geslapen op de 

bank,” reageert hij. Ik kijk hem aan. Hij ziet er 

nog vrij uitgerust uit. Pip is blijkbaar zover nog 

niet als ik naar de bank kijk. Eenmaal varend op 

de Rijn en mijn man voorzien van zijn geliefde 

bakje koffie, kruip ik nog even terug in bed. Het 

is half acht als Eefke van zich laat horen. “Kom, 

gaan we vlug naar papa toe.” “Goedemorgen 

schatjes,” Eefke laat haar mooiste glimlach zien 

wanneer ze haar vader hoort en ziet. Haar 

armpjes strekken zich naar hem en een 

moment later zit ze bij Albert op schoot. 

“Ontbijten?” vraag ik. Er komt geen reactie, 

enkel het gelach en ‘gezing’ van vader en 

dochter is wat ik hoor. Langzaam varen we weer 

richting Nederland om via het Hollands Diep en 

de Westerschelde naar het kanaal Gent – 

Terneuzen te varen. Het is donderdagmiddag 

om 13:00 uur als we aanmeren in Zwijnaarde. 

Ook hier is het onder een hal. De rollen mogen 

vaak niet nat worden en door deze manier van 

werken, komt er geen tijdverlet door regenval 

bijvoorbeeld. De rollen gaan er weer uit en om 

16:00 uur zijn we alweer leeg. Op naar Doornik. 

“Kunnen we morgenmiddag al wel naar 

Hemert.” “Dat denk ik ook. We zijn er al vroeg 

doordat we eerder lossen,” zeg ik. Doornik 

(Tournai in het frans) is een prachtig plaatsje in 

het Franstalig België. Via de Schelde varen we 

er naar toe. Het is vrijdag begin middag als we 

door Ecluse De Kain (sluis) zijn. “Bonjour, 

bateau Jannie,” zegt Albert in de marifoon. Hij 

moet zich melden om door de stad van Doornik 

te mogen varen. Er moeten namelijk bruggen 

geopend worden en schepen kunnen er elkaar 

niet passeren. “Alles groen, fijne weekend,” 

reageert de mevrouw., Ik moet erom 

glimlachen, want ook al spreken ze beiden de 

taal niet, ze begrijpen elkaar toch. Eenmaal 

aangekomen wordt de auto aan land gezet en 

na het middagdutje van Eefke, rijden we naar 

Hèmert. Op naar de verjaardag van ons oma! 

 

 

Jannie Bernouw – van Genderen 
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Vier keer per jaar, nu al meer dan 10 jaar valt in 

elk Hèmerts huis de dorpskrant op de mat. Elk 

kwartaal weer vol met verhalen over het heden 

en verleden. “Hoe leer ik Nederhemert 

kennen?” vroeg eens een nieuwe inwoner. 

“Door de dorpskrant te lezen,” was het 

antwoord. Wist u dat de oude kranten nog te 

lezen zijn op www.dorpsraadnederhemert.nl?   

Eigenlijk zouden we zelf een website moeten 

hebben. Wat veel mensen namelijk denken, is 

dat de dorpskrant een aanhangsel is van de 

dorpsraad. Dat is niet zo. Ooit is het wel door de 

dorpsraad, toen ook nog nieuw, bedacht. 

Inmiddels is de Hèmertse glossy een 

zelfstandig blad wat zich geheel door 

advertenties kan bedruipen, al zijn (structurele) 

giften altijd welkom in deze tijd van stijgende 

papier- en drukwerkprijzen. Maar dit is geen 

reclamestukje en ook geen stukje om te 

bedelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wanneer komtie wèr”…is vaak de vraag. En 

ook: “Ik heb m’n stukje al zo lang geleden 

ingeleverd...waarom duurt het allemaal zo 

lang….?” Daar willen alle redactieleden iets 

over vertellen. Iedereen die in de redactie zit, 

heeft z’n eigen taak en samen maken we er een 

mooie krant van. Maar hoe het allemaal in z’n 

werk gaan… daar leest u in dit artikel over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HOE GAAT DAT… DE DORPSKRANT 

http://www.dorpsraadnederhemert.nl/
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Willemien Hobo: 

Elf jaar geleden hadden we als dorpsraad het plan om een 

dorpskrant te maken met nieuwtjes, mooie verhalen, agenda’s 

van de diverse verenigingen etc. 

Een dorpskrant maken kost geld en daar hadden we geen budget 

voor.  

De oplossing was en is adverteerders aantrekken, die de 

drukkosten van de krant met hun advertenties dekken. 

Ik heb het op me genomen om adverteerders te zoeken en tot op 

heden lukt dat gelukkig goed. 

Voor elke uitgave benader ik de diverse bedrijven of ze nog een 

nieuwe versie aan willen leveren, zodat hun advertentie altijd up 

to date is. 

Ze adverteren allemaal voor een heel jaar, met een vast 

afgesproken ruimte. 

Soms moet de advertentie nog aangepast worden, maar over het 

algemeen loopt het goed en kunnen we de drukkosten betalen. 

 

Ik breng een knuffel namens de dorpsraad voor de pasgeboren 

baby’s met een felicitatiekaartje. We vragen dan om een foto van 

het kindje en een geboortekaartje, zodat we het in onze 

dorpskrant kunnen vermelden. 

Verder neem ik contact op met het gezondheidscentrum, Trees 

Blom en Oranjevereniging met de vraag of zij nog een stukje 

hebben voor de krant en schrijf ik de nieuwtjes van de dorpsraad. 

Het is heel mooi dat we al ruim 11 jaargangen met elkaar een 

steeds mooiere krant mogen maken. Daar zijn we erg trots op, 

met dank aan onze adverteerders.  

                                                                                                                                    

                                                

Carola Kuijntjes: 

Als redactielid schrijf ik elke editie een 

aantal artikelen. Wat leuk om met 

verschillende mensen aan tafel te zitten: 

van ouder tot jonger, over een hobby of 

bepaalde gebeurtenis. Zo leer ik mensen 

op een mooie manier beter kennen. Aan de 

hand van wat vragen krijg ik een goed 

beeld van het verhaal. Thuis vertrouw ik de 

woorden toe aan papier. Ik vind het 

belangrijk dat het écht jullie verhaal is, ik 

ben slechts het middel om het op papier te 

krijgen.      

Als Gerda klaar is met de vormgeving, krijg 

ik de dorpskrant als een van de eerste door 

de bus. Ik kijk hem dan nog een keertje na 

voordat het naar de drukker gaat.  
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Ik ben René van de Werken en samen met de 

andere redactieleden zorgen we ervoor dat de 

dorpskrant ieder kwartaal gevuld wordt. Zelf heb 

ik een aantal vaste rubrieken in de dorpskrant die 

ik aanlever en soms komt er iets bij, dan verdelen 

we de taken die nog open staan. Maar we krijgen 

ook veel ideeën en stukjes aangeleverd door 

mensen van buiten de redactie, waar we 

natuurlijk ontzettend blij mee zijn. Zo zorgen we 

er elke keer weer voor dat de dorpskrant net iets 

te dik is, in ieder geval naar het aantal pagina’s 

wat eigenlijk de bedoeling is. En dat is na al die 

jaren nog steeds een groot compliment voor allen 

die eraan meewerken of ooit gedaan hebben.  

 

 

 

Jenny van den Broek:  

Hoi, ik ben Jenny en sinds 2013 maak ik deel uit van 

de redactie van de dorpskrant. Ik schrijf stukjes voor 

de dorpskrant. De ene keer interview ik, een andere 

keer vraag ik in overleg of de desbetreffende persoon 

zelf een stukje wil schrijven. Dat is een beetje 

afhankelijk van het onderwerp. Na het interview ga ik 

aan de slag om er een foutloos, goedlopend en leuk 

stuk van proberen te maken. Als dat klaar is, stuur ik 

mijn stukje naar degene waar het stukje over gaat, 

zodat diegene kan kijken of het allemaal klopt en of 

hij/zij er tevreden mee is. Als alles klaar is, verstuur ik 

het stukje met bijbehorende foto’s naar Wim. Als de 

dorpskrant in elkaar gezet is, ontvangen Carola en ik 

hiervan een uitdraai en controleren wij de pagina’s 

stuk voor stuk op schrijffouten e.d. om de dorpskrant 

zo foutloos mogelijk uit te kunnen geven. Daarnaast 

ben ik momenteel bezig met het maken van een 

database in Excel, zodat we een overzicht krijgen 

welke onderwerpen/personen er al in de vorige 

kranten hebben gestaan. 
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Gerda Kooijman: Vier keer per jaar is het crisis in 

huize Kooijman. Dan staat het leven 10 dagen lang 

in het teken van de dorpskrant. De agenda wordt 

leeggehouden, tijd voor iets anders is er niet, bezoek 

wordt argwanend bekeken, de maaltijden zijn 

gemakkelijk en er wordt snel gegeten, want: die 

krant… De datum voor de drukker blaast in mijn nek. 

Met veel plezier knutsel ik hem ondanks de altijd 

aanwezige tijdsdruk digitaal in elkaar. Veel foto’s 

behoeven een aanpassing in photoshop. Als laatste, 

echt vlak voor het zenden naar de drukker wordt de 

voorkant in elkaar gezet en een voorwoord 

geschreven. En als hij dan eindelijk naar de drukker 

is, is er weer tijd voor een wijntje.                                                     

 

Bezorging van de dorpskrant 

Dirk Brugmans: Als de dorpskranten met een 

oplage van 775 stuks binnenkomen via WS Media 

Groep uit Waardenburg waar de dorpskranten 

gedrukt worden, begint bij mij het werk aangaande 

bezorging. In ons dorp bezorgen wij samen. Arie 

Verheij heeft de nieuwbouw en ik de Maasdijk, 

Molenstraat, Kapelstraat, Nederhemertse Kade 

enz. 

Als dat klaar is, gaan er ruim 30 dorpskranten via 

PostNL naar mensen die een abonnement 

hebben op de dorpskrant en die een verbinding 

hebben met Nederhemert. Dat kunnen oud- 

inwoners zijn of mensen die toch iets met 

Nederhemert te maken hebben. Er gaan 

bijvoorbeeld dorpskranten naar mensen in 

Sliedrecht, Oegstgeest, Hoogeveen, 

Woudrichem, Meteren, Sneek, Ermelo en zo zijn 

er nog veel meer steden en dorpen waar onze 

dorpskrant komt. Ook adverteerders die ver weg 

wonen, krijgen via de post hun dorpskrant binnen. 

Er gaan zelfs dorpskranten naar het buitenland. 

Adressen van de te verzenden dorpskranten in 

enveloppe, worden altijd door mijn echtgenote 

geschreven en die maakt ook alles klaar voor 

verzending. Zelf ga ik rondrijden met de auto door 

alle plaatsen in de Bommelerwaard. Ik breng heel 

veel dorpskranten bij abonnees en adverteerders 

die anders met PostNL verzonden zouden 

worden. Hier krijg ik een vergoeding voor en dat is 

stukken goedkoper dan verzending via de post. 

Want een dorpskrant verzenden via PostNL kost 

al gauw 4 euro. Met bezorging in het geheel ben 

ik twee dagen bezig. Hierna nog de administratie 

en dan kan ik in de avond van de tweede dag 

afsluiten: dorpskrant Nederhemert is weer 

bezorgd. De maand december is voor mij als 

penningmeester van de redactie een zeer drukke 

maand wat de dorpskrant betreft. Rekeningen 

moeten gemaakt worden voor adverteerders en 

voor abonnees buiten Nederhemert. Daar gaat 

heel veel tijd in zitten met opmaken en verzenden 

enz. Ik houd ook een lijst bij van wie er betaald 

heeft. Half januari kan ik het financiële gedeelte 

afsluiten als al het geld van adverteerders en 

abonnees binnen is. 

Wim van der Toorn: Ik start de cyclus van de 

dorpskrant met het maken van de agenda voor de 

redactievergadering. Zo snel mogelijk na het uitkomen 

van de dorpskrant wordt er een vergadering belegd. In 

die vergadering worden de onderwerpen besproken 

en wordt ook afgesproken wie wat doet. Mijn taak is 

hierbij dat ik dan naar een heel aantal ‘vaste’ mensen 

een mail stuur met de vraag of ze weer iets in kunnen 

sturen. 

Daarna verzamel ik tot 4 weken voor de uitgave van 

een dorpskrant alle email die door iedereen naar mij 

wordt gestuurd. De laatste paar dagen voor de 

deadline rubriceer ik alles en nummer ik alle 

onderwerpen en probeer de laatste ontbrekende 

stukjes binnen te krijgen. Bij het verzamelen vindt al 

een eerste schifting plaats v.w.b. goede foto’s, juiste 

lettertype e.d. Als alles compleet is gaat het op een 

stick naar Gerda Kooijman. 

Als de dorpskrant helemaal is opgemaakt komt het 

weer bij mij terug. Dan maak ik het verder 

verzendklaar voor de drukker. Dat verzendklaar 

betekent ook de laatste fouten eruit halen en de 

correcties van redactieleden verwerken. Hierna wordt 

het per wetransfer naar de drukker gestuurd.        
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Het is Kerstfeest 1962, het vriest dat het kraakt, 

het sneeuwt en er lag al een pak sneeuw. Ja, 

die winter van 1962/1963 was echt een 

ouderwetse winter.  

Op de avond van de Tweede Kerstdag viert de 

zondagsschool traditiegetrouw de geboorte van 

de Heiland. Juffrouw Knoop heeft de leiding, 

maar nu samen met onze predikant: Ds. G. 

Veldjesgraaf, aan onze hervormde gemeente 

verbonden op de 3e oktober van dat jaar na een 

vacaturetijd van 17 jaar. Op die Tweede 

Kerstdag dag ging ik ‘van de zondagsschool af’. 

Het werd zo zachtjesaan tijd, want ik was al ruim 

13 jaar!  

 

Ds. Veldjesgraaf kondigde 

tijdens dat Kerstfeest aan dat 

er een knapenvereniging zou 

worden opgericht. Een 

volstrekte nieuwigheid in ons 

dorp!  

-------------------------------------------------- 

Voor de oudere jongens was er al de 

Jongelingsvereniging ‘Daniël’, opgericht in het 

jaar 1867 door baron Van Nagell. Maar de 

jongere jongens (de ‘knapen’ van 12 t/m 15 jaar) 

hadden nog steeds niets. Vandaar dat initiatief. 

De leiding zou berusten bij Gerrit v.d. Werken 

(nu wonend in Delwijnen), die zou worden 

geassisteerd door Piet Brugmans. Ds. 

Veldjesgraaf zocht Piet daarvoor thuis op en 

bemoedigde hem met de woorden uit Richteren 

6:14 waar de Heere zegt tegen Gideon: “Ga 

heen in deze uw kracht”, m.a.w. in de kracht die 

je van Mij ontvangt. 

In januari 1963 ging de vereniging van start. Hij 

kreeg de naam ‘Ursinus’ want de dominee zei 

dat het 400 geleden was dat de Heidelbergse 

Catechismus werd opgesteld. Zacharias 

Ursinus (Het Latijnse ‘ursus’ betekent ‘beer’) 

was daarvan een van de opstellers. Vandaar 

dat onze vereniging zo moest heten. De jonge 

vereniging heette dus naar een man wiens 

naam ‘beer’ was. Maar ja, dat wisten wij toen 

nog niet. 

 

    KNAPENVERENIGING URSINUS 

De knapenvereniging vereeuwigd op een onbekende plek. Staand v.l.n.r. achterste rij: Jan van Wijk, Jan van der Stelt, Kees 

Oomen Jzn., daarvoor staand: Gerrit van de Werken, Dirk Brugmans, Gijs Verheij, onbekende jongen: wie weet het nog?, Aart 

van der Stelt, Lodewijk van de Werken, Henk de Waal, Piet Brugmans, achter Piet: Aai Vos, de buschauffeur. Gehurkt zittend: 

Arie van de Werken, Johan Hak, Willy van Heemskerk, Roelof Oomen Rzn, Gerrit van de Laar. Sommige jongens droegen toen 

stropdassen, in 2023 ondenkbaar! 

 



Dorpskrant Nederhemert                                          68                                   Elfde jaargang nummer twee 

Wie zaten er allemaal op deze nieuwe 

vereniging? Ik put uit mijn geheugen: Jan 

Bouman, Henk Bouman, Kees Oomen Jzn, Jan 

v.d. Stelt, Dirk Brugmans, Jan van Wijk, Johan 

Verheij, Gijs Verheij, Adriaan van Ooijen.  

Er moest een bestuur komen. Een voorzitter 

was er al in de persoon van Gerrit. Er werd heel 

serieus gestemd met briefjes. Jan van Wijk 

werd secretaris, Jan Bouman penningmeester 

en er kwam ook nog een algemeen adjunct. 

Maar wie dat was, ben ik kwijt.  

Johan Verheij plaagde mij met mijn functie: dat 

wordt iedere keer notulen schrijven! Ik had nog 

nooit van ‘notulen’ gehoord. Het eerste verslag 

maakte Gerrit voor me ‘om het voor te doen’. 

Daarna kon ik me er al spoedig goed mee 

redden. Het was altijd uitkijken om de gang van 

zaken goed te verwoorden. Soms gaf ik iets niet 

goed weer. Dat moest in de volgende notulen 

worden rechtgezet. Dirk Brugmans is mij later 

opgevolgd als secretaris. Het schrijven zat er bij 

Dirk dus toen al in! 

Wat deden we op een verenigingsavond? 

Psalmen en liederen van Johannes de Heer  

 

 

zingen, bijbelinleidingen houden; en na de 

pauze een vrij onderwerp of een quiz. Gerrit las 

weleens voor uit het boek ‘Steffie van het grijze 

huis’. Dit boek is nog steeds antiquarisch te 

koop. Over de schrijver is verwarring op het 

internet: B.J. van Wijk of Jaap Kramer. Wie is 

de echte? 

Wat waren wij voor ‘knapen’? Meestal waren we 

aardig braaf. Behalve op die ene avond. Wij 

waren toen aan het begin al ontzettend 

vervelend. Misschien was er storm op komst. Of 

we gingen ons gedragen als ‘Ursinussen’, als 

‘beren’ dus.  

 

Gerrit zei: ‘Jongens, ik zie dat 

jullie er geen zin in hebben 

vanavond. Dat is mij best, ik ben 

ook zo geweest,  

maar ik ga naar huis’. 

_____________________________________ 

 

Als bestuur probeerden we hem nog van zijn 

snode voornemen af te houden. Maar Gerrit 

trok zijn jas aan en ging naar huis, ons achterla- 

De knapenvereniging voor Paleis Soestdijk. Achterste rij v.l.n.r. Jan van der Stelt, Henk Bouman, Kees Oomen Jzn, Jan van 

Wijk. Voorste rij v.l.n.r. Lodewijk van de Werken, Roelof Oomen Rzn, Dirk Brugmans, Willy van Heemskerk, Aart van der Stelt 

en Henk de Waal. 
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tend in verbijstering. Gerrit was en is een man 

van zijn woord: hij doet wat hij zegt, volgens 

Toos.  

En: voortaan was er geen enkel probleem meer 

met de orde. Een andere keer kwamen Gerrit 

en Piet aan bij het verenigingsgebouw en 

troffen daar geen enkele knaap aan. Ze bleken 

allemaal in een boom te zijn geklommen! 

 

De knapen van het eerste uur werden 

‘jongelingen’ en groeiden in bij de 

Jongelingsvereniging ‘Daniël’. Gerrit stopte met 

zijn voorzitterschap waarna de leiding werd 

overgenomen door Henk v.d. Zalm die werd 

geassisteerd door mij die inmiddels knaap-af 

was geworden. Maar dat heeft niet zo lang 

geduurd omdat de vereniging begon te 

‘verlopen’.  

Later ging er een jongensvereniging van start 

onder leiding van de basisschoolleraar Jan van 

Belzen, die later vertrok naar Werkendam, daar 

in de politiek ging en in 2021 zijn actieve 

loopbaan beëindigde als burgemeester   van 

Barendrecht.  

 

Na de pauze werd er op de jongensvereniging 

geknutseld in de basisschool onder begeleiding 

van Jo v.d. Steenhoven. Het was een grote club 

van zo’n 25 à 30 jongeren, volgens Jo. De 

jongensvereniging bestaat nog steeds.  

Wij maakten als knapenvereniging in het 

voorjaar een uitstapje. Wat mij min of meer 

helder voor de geest staat, is dat naar het 

Automuseum in Driebergen. De foto’s bij dit 

verhaal maken gewag van een reis naar Den 

Haag en Scheveningen (Madurodam en 

Panorama Mesdag?) waar we op het strand 

poseerden voor gelegenheidsfotograaf Piet 

Brugmans en Wim Remmerde die als gast mee 

was gereisd om ‘de bus op te vullen’.  

 

Wij gingen ook eens op de foto bij Paleis 

Soestdijk. Misschien was dat toen wij 

Driebergen bezochten? Een andere keer 

bezochten de knapen safaripark de Beekse 

Bergen. Dat zijn die Hèmertse jongens nooit 

meer vergeten, want tot hun grote schrik sprong 

er een leeuw bovenop de bus en die bleef daar 

nog rustig liggen ook. De koning der dieren 

werd van de bus gelokt door een parkwachter 

met een groot stuk vlees. Dat was in de tijd dat 

de leeuwen daar nog vrij rondliepen. 

Tegenwoordig bevinden ze zich op veilige 

afstand van de bezoekers, gelukkig maar. 

Meestal hadden we een Veense chauffeur op 

de bus: Aai Vos (Aai Koen). Hij was 

aangetrouwde familie van Elias van Wijk uit de  

‘Nijendijk’. Aai was een grappenmaker. Wij 

reden in Den Haag bij het Binnenhof onder een 

poortje door waarbij Aai riep: ‘Bukken jongens’! 

Toen het gezelschap eens door de Coentunnel 

reed zei Aai dat die tunnel naar hem was 

vernoemd.  

Voor die uitstapjes spaarden wij: iedere 

verenigingsavond een kwartje. De contributie 

bedroeg eveneens een kwartje. Voor de 

jongere lezers: een kwartje was 25 cent van een 

gulden, dus iets meer dan 11 eurocent. 

Misschien hebben de opa’s en oma’s er nog van 

liggen … 

Dit verhaal is tot stand gekomen louter uit mijn 

herinneringen en die van anderen. Dat komt 

omdat de notulenboeken van de vereniging zijn 

zoekgeraakt. Ten slotte: hartelijk dank aan allen 

die mij hiermee geholpen hebben. 

 

Jan van Wijk 

 

 

 

 

 

 

De knapenvereniging op het strand in Scheveningen. 

Staand v.l.n.r.: Dirk Brugmans, Jan van der Stelt, Piet 

Brugmans, Gijs Verheij, Henk de Waal, Kees Oomen Jzn, 

Jan van Wijk, Lodewijk van de Werken. Gehurkt zittend: 

v.l.n.r. Roelof Oomen Rzn, Arie van de Werken, 

onbekende jongen, Johan Hak, Willy van Heemskerk, 

Aart van der Stelt, Gerrit van de Laar, Gerrit van de 

Werken. De foto is gemaakt door Wim Remmerde die 

als gast meereisde. 

 



Dorpskrant Nederhemert                                          70                                   Elfde jaargang nummer twee 

 

Het Veer tussen Aalburg en ’t Eiland 

 

Eind 15e eeuw wordt Nederhemert-Zuid een 

heus eiland. De Heer van Nederhemert weet als 

geen ander dat verbindingen met omliggende 

dorpen van belang zijn voor de inwoners. Hij 

spant zich in voor een heen-en-weer verbinding 

met zowel Heusden, Aalburg als Nederhemert-

Noord. Goof Vos uit Wijk en Aalburg stelde een 

prachtig (kijk-)boek samen over ’t veer tussen ’t 

Eiland en Aalburg. Met zijn toestemming mogen 

we informatie en foto’s gebruiken voor 

onderstaand artikel.  

 

De verbinding met Aalburg bestaat eeuwenlang 

uit een voetveer over het Heusdens Kanaal. In 

de praktijk betekent dat, dat de bewoners met 

een roeiboot overgezet worden. En hoewel het 

veer bediend wordt vanuit Aalburg, is de 

Kasteelheer op ‘t Eiland formeel baas en 

eigenaar. De weg van ’t Eiland naar het veer ligt 

er nog altijd. 

Het is een 

dromerig 

weggetje 

(nabij 

Kerklaan 14 

in westelijke 

richting) dat 

op een 

warme 

zomerdag 

iets 

nostalgisch 

uitstraalt. De 

wandelaar 

die de moeite 

neemt om 

het hele pad 

af te lopen, 

voelt de rust 

die als een 

klamme 

deken met hem meewandelt. Aan het eind van 

het pad kom je recht tegenover de Aalburgse 

camping ’t Wertje uit. In de volksmond spreekt 

men over de camping van De Slappe.  

 

Terug naar het veer van lang geleden. Het 

voetveer wordt aan het eind van de 19e eeuw 

een heuse veerpont. De pont zit vast aan een 

stalen kabel die op de bodem van het Heusdens  

 

 

Kanaal ligt (te vergelijken met de huidige pont 

tussen Bern en Herpt). Formeel is het een 

Reeppont en dat wil zoveel zeggen als een pont 

die langzaam de overkant bereikt door gebruik 

te maken van de stroming. Een duurzame 

uitvinding die de vertrouwde roeiboot niet weet 

te verdringen. Tegen betaling blijft de laatste 

veerman Dirk van Wijk (1878-1970) de mensen 

naar de overkant roeien. De Reeppont, vaak 

gebruikt door boeren die het hooi van ’t Eiland 

binnenhalen, krijgt concurrentie als in 1896 een 

prachtige draaibrug wordt opengesteld nabij 

waar nu Keersluis De Kromme Nol ligt. Nog 

vóór de Tweede Wereldoorlog krijgt de 

Reeppont een motor die de overtocht sneller 

doet verlopen. Na de oorlog is het Aalburgs 

Veer steeds minder in trek en al gauw wordt 

gekozen voor de Eilandse Brug (dit is een 

Baileybrug ter  

vervanging van de kapotgeschoten draaibrug). 

Dirk blijft echter 

mensen 

overzetten met 

zijn roeiboot; 

dagjesmensen 

naar ’t Eiland 

maken dankbaar 

gebruik van zijn 

spierballen. Het 

veerhuis aan de 

Aalburgse kant 

staat er nog altijd; 

het is lange tijd 

café geweest van 

De Slappe. Op ’t 

Eiland was er 

nabij de pont 

naar Aalburg 

geen veerhuis. 

Wel stond er 

tegenover 

Heusden een 

fraai veerhuis op ’t Eiland maar helaas heeft dat 

huis de oorlog niet weten te doorstaan. Het pad 

er naar toe is nog altijd zichtbaar en wordt 

gemarkeerd door jonge bomen. Wie vanaf de 

Keersluis richting ’t Eiland gaat en de dijk NIET 

links verlaat maar rechts naar beneden gaat, 

ziet duidelijk dat de bomen de weg wijzen naar 

de voormalige veerpont tussen ’t Eiland en 

Heusden. Toen de lagere school op ’t Eiland 

TUSSEN NEDERHEMERT EN AALBURG 

De fotogaaf staat op 't Eiland en kijkt naar het Aalburgs Veer met op de achter- 
grond het kerkje van Aalburg 
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begin jaren dertig van de vorige eeuw werd 

opgeheven, gingen enkele kinderen dagelijks te 

voet (via het voetveer) in Heusden naar school. 

 

Henk Poelakker 

 

Meer informatie over het genoemde boek van 

Goof Vos via 06-20052087 of via mail: 

goofvos58@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping 't Wertje te Wijk en Aalburg 

Veerhuis op 't Eiland bij de pont naar Heusden 

De Reeppont met rechts veerman Dirk en links Aart v.d. 
Pol met zijn "botterwagen" 

Piet Vos alias Piet de Slappe 
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Veiling 2 

 

Naast ons ouderlijk huis woonde in de Tweede 

Wereldoorlog Aart Vos, de grondlegger van 

transportbedrijf Vos. Mijn ouders huurden in die 

tijd van hem een oude boerderij in de 

Kapelstraat. Deze boerderij was het ouderlijk 

huis van zijn vrouw. Hij was daar inmiddels al 

begonnen met transport maar hij woonde nog 

aan de dijk. Omdat hij mijn ouders uit zijn 

boerderij wilde hebben, zocht hij voor hen 

andere woonruimte. Naast hem, dus in ons 

ouderlijk boerderijtje, woonde Augustinus 

Schilders, die in 1945 overleed. Aart wist dat de 

weduwe van Augustinus naar haar dochter in 

Well vertrok en het boerderijtje verhuurd werd.  

Aart raadde mijn vader aan om eropaf te gaan 

om dat te huren. Mijn vader weigerde dat omdat 

die man pas net begraven was. Aart zei: “Dat is 

geen probleem. Ik ga het voor jou regelen.” En 

zo geschiedde. 

  

Onze ouders zijn in januari 1946 hier naartoe 

verhuisd. Negen maanden later ben ik in dat 

boerderijtje in de bedstee geboren. Mijn moeder 

heeft mij wel eens verteld dat terwijl zij mij in de 

bedstee de borst gaf, er een muis over haar 

borst liep en ze mij van schrik los liet. “Erm 

manneke. Dè waore tije.” Mijn vader die altijd in 

loondienst was geweest en daar slecht tegen 

kon, is gelijk zelfstandig geworden. Dat kon 

toen nog met een paar koetjes en wat varkens 

en kippen. 

 

Toen mijn vader voor zichzelf begon waren er 

twee veilingrijders. Aart Vos en Cornelis Oomen 

aan de Nieuwstraat. Omdat mijn vader veel 

contact had gehad met Aart, kon hij niet bij 

Oomen klant worden. Ik denk dat Aart rond 

1960 er mee gestopt is, dus toen gingen wij ook 

over naar Oomen. Ik denk dat Cornelis het toen 

al overgedaan had aan zijn zoon. 

 

Hier nog een stukje over wat onze oude 

buurman over Aart Vos aan mij verteld heeft. 

Aart had stamboekpony’s en ging ermee naar 

keuringen. Op een zeker moment moest Aart 

met zijn pony’s in Utrecht naar de keuring. Onze 

oude buurman ging mee. Aart was al niet zo 

jong meer en werd iets minder helder. Die dag 

werd een van zijn pony’s kampioen. Er komt  

 

 

 

een man aangelopen met een lange pijp in zijn 

mond en die feliciteerde hem met het behaalde 

resultaat. Aart schonk er niet veel aandacht aan 

maar bedankte hem netjes. Die 

man loopt weg en onze 

buurman zegt: “Aart, dat 

was Prins Bernard.” Aart 

draait zich om en roept: 

“Hei meneer Prins 

Bernard, ik wies dèdde gij 

ut waord mer nog bedaankt 

war joh.” De prins draaide zich om, stak zijn 

hand op en had de grootste lol. 

 

Aart zorgde ervoor dat mijn vader een 

veilingnummer kreeg en die ging vervolgens 

meer tuinbouwproducten telen. Hier een lijst 

van groenten die wij door de jaren heen 

verbouwd hebben: prei, tuinbonen, 

knolselderie, koolsoorten, winterpeen, venkel, 

rode bieten, uien, koolrapen, maar vooral 

vroege aardappelen. Daarnaast zacht fruit, 

zoals aardbeien, frambozen en rode bessen. 

De eerste jaren werd met de kruiwagen het 

product van het land gehaald en op de dijk 

gebracht. 

 

Voor ons huis stonden enkele perenbomen 

(hoogstam). Nu vond mijn vader peren plukken 

op een ladder niet zo’n succes. Hij moest iedere 

keer als de korf vol was omlaag om de peren in 

veilingkisten te lossen en dan weer naar boven. 

Hij vond dat maar niets. 

Hij had een lange staak gevonden en er een 

haak aan gefabriceerd. Daar schudde hij dan de 

takken mee zodat de peren op de grond vielen. 

    DE VEILING
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Nu kon hij ze op zijn knieën oprapen en gelijk in 

de kist deponeren. 

 

Onze oudere buurman kwam even kijken en 

schudde met zijn hoofd. Hij had gelijk, want het 

zag er niet uit. Onze buurman had ook geoogst, 

maar netjes met ladder. Dat zouden we morgen 

wel zien, want de veilingrijder bracht altijd als hij 

terugkwam van de veiling een kopie mee van de 

veilingbrief met de prijs er op waar het product 

voor verkocht was. 

 

Tot overmaat van ramp was mijn vader -toen hij 

de volgende morgen ging melken- vergeten die 

kisten met peren op de dijk zetten.  

De veilingrijder, een zoon van Aart Vos, zag de 

kruiwagen met kisten onder aan de dijk staan, 

dus hij haalt die kruiwagen op. Laat hem nou 

net aan het verkeerde eind van de kruiwagen  

gaan lossen, dus kiept de kruiwagen om. Die 

arme man heeft zoveel mogelijk peren nog uit 

de brandnetels geraapt. Dus die peren hadden 

nog een val meegemaakt. ‘s Middags komt de 

buurman met zijn veilingbrief aan. “Wat hebben 

jouw peren opgebracht Jan?”, vroeg hij. “Kijk”, 

zegt mijn vader: “14 cent.” De buurman in alle 

staten want hij had maar 4 cent gekregen. Wij 

hebben altijd het stoute vermoeden gehad dat 

de veilingrijder de brieven 

verwisseld heeft. Maar dat is 

altijd een mysterie 

gebleven. 

 

Gijs van de Werken 

(wordt vervolgd)
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Beste allen, 
Het afgelopen jaar heb ik met ontzettend veel plezier mogen werken in de praktijk bij dokter Van 
den Dool als huisarts in opleiding. Ik kijk met plezier terug op de prettige manier waarop ik 
ontvangen ben in het dorp en de gemoedelijkheid waar dat mee gepaard ging. Ik heb veel 
mogen leren van jullie en daar ben ik dankbaar voor. Bedankt voor alles! 
Hartelijke groet, 
Sophie Poelman, huisarts in opleiding 

 

Nieuwsbrief voorjaar 2023 Huisartsenpraktijk De Boterbloem 

Aan het begin van het nieuwe jaar stellen we u graag weer op de hoogte van nieuwtjes uit de 

huisartsenpraktijk.  

Na haar zwangerschapsverlof is onze doktersassistente Sanne weer aanwezig. 

Onze AIOS Sophie Poelman zit in de afrondende periode van haar eerste jaar als huisarts in 

opleiding binnen onze praktijk. Zij wil u als patiënt bedanken: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vanaf maart 2023 komt er een nieuwe AIOS in onze praktijk, ze stelt zich alvast aan jullie voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicijntekorten 

Het zal u niet zijn ontgaan dat de medicijn tekorten alleen maar toenemen in Nederland.  

We doen ons uiterste best de medicatie voor u te leveren, echter zult u hierdoor regelmatiger 

geconfronteerd worden met andere fabrikanten van uw medicatie. Het doosje kan er dan anders 

uit zien en de tabletten kunnen een andere kleur of omvang hebben.  

Uw apothekersassistenten proberen u in deze wijzigingen te begeleiden. Het is van belang uw 

medicatie die niet via onze herhaalservice gaat tijdig te herhalen. 

Tegenwoordig stuurt de apotheek een mail als de medicatie klaar staat. Dit om te voorkomen dat 

u voor niets komt. 

 

Woensdagmiddag 

Vanaf heden zijn we de woensdagmiddag ook open voor de huisartsenpraktijk. Het kan echter  

een aantal keren in het jaar gebeuren dat we geen bezetting hebben, u wordt dan doorverwezen 

naar Gameren.  

 

Enquête 

Onlangs zijn we weer gestart met een  patiëntentevredenheidsonderzoek. Indien u onze praktijk 

bezoekt, vragen wij u hieraan mee te doen.  

 

Met een hartelijk groet, Huisartsenpraktijk de Boterbloem  

Mijn naam is Souad Tounnouti. Ik zal vanaf maart 

werkzaam zijn als huisarts in opleiding onder begeleiding 

van dr. F. Hartman-Weide van Huisartsenpraktijk J.C. van 

den Dool. Ik ben 27 jaar en ben sinds 2020 basisarts. Ik 

heb gestudeerd in Amsterdam en ben nu woonachtig te 

Culemborg. In mijn vrije tijd hou ik van reizen en tijd 

doorbrengen met familie en vrienden. 

Na mijn afstuderen heb ik gewerkt als basisarts op de 

Neurologie van het Flevoziekenhuis en op de Spoed 

Eisende Hulp van het Beatrixziekenhuis. 

Ik kijk ernaar uit om te starten en hoop u allen bij te staan 

en te adviseren waar nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE HUISARTSENPRAKTIJK
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Op 9 februari 2023 overleed 

Gerrit Groeneveld 

Weduwnaar van Riet Groeneveld – van Aalst 

in de leeftijd van 80 jaar 

Laatst gewoond hebbend: ’t Zonnelied in Ammerzoden 

 

Op 21 februari 2023 overleed 

Johan Bouman 

Echtgenoot van Corry Bouman – de Weert 

in de leeftijd van 76 jaar 

Laatst gewoond hebbend: Maasdijk 9 

 

Op 9 januari 2023 overleed 

Marcel Pasteuning 

Echtgenoot van Marc Pasteuning 

in de leeftijd van 41 jaar 

Laatst gewoond hebbend: Maasdijk 80 

 

Op 17 januari 2023 overleed 

Marijke van Loon-van Wijk 

Echtgenoot van Wim van Loon 

in de leeftijd van 56 jaar 

Laatst gewoond hebbend: Korenbloemstraat 15 
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